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Met de zomerstop in aantocht en de vakantie weer in zicht is dit alweer de laatste clubkrant
van het seizoen 2003 / 2004. Veel nieuws kunt u terugvinden over alle elftallen en uiteraard
over het behaalde kampioenschap van onze C. Jongens ook namens de redactie van harte
gefeliciteerd. De puzzel in de laatste clubkrant bleek lastig te zijn en de kleurplaat is door drie
kinderen ingeleverd. Deze worden vertoond op de site www.Noordeloos.nl.

In deze clubkrant vindt u voor de laatste keer een bijdrage van onze trainer Wim de Jong. Hij
gaat ons verlaten en wordt trainer bij Lekvogels. Wim bedankt voor je redactionele bijdrage
aan ons blad en succes bij je nieuwe club. Ook Piet van de Berg (trainer / leider dames)
schrijft voor het laatst uit hoofde van zijn functie. Piet ook jij wordt bedankt.

De volgende kopie dient ingeleverd te zijn op zaterdag 18 september 2004.

De redactie wenst iedereen een goede vakantie toe.
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Namens het Bestuur

Seizoen 2003 — 2004.

Het seizoen 2003-2004 is weer voorbij, rest ons alleen nog de wedstrijden van het
Nederlands elftal op het EK in Portugal. Misschien kunnen zij onze voetbalharten nog
sneller laten kloppen. Voor de meeste leden was dit jaar waarschijnlijk een jaar als de
voorgaande jaren. Voor mij was het een zeer bewogen jaar, mijn eerste jaar dat ik als
voorzitter aan de club verbonden ben.

Het viel niet altijd mee. Er is dit jaar veel gebeurd, waarin leuke en minder leuke
momenten elkaar regelmatig hebben afgewisseld. De minder leuke, zoals de uit de hand
gelopen wedstrijd tegen GSC, willen we liefst snel vergeten. Bij de leuke momenten,
kampioenschap van de C1, het voortbestaan van de damesafdeling, het maken van plannen
voor verbouwing, staan we graag wat langer stil.

Het is voor mij ook een heel leerzaam jaar geweest. Ik heb niet alleen de club en de
mensen binnen de club beter leren kennen, maar ik heb ook mogen ervaren hoeveel
mensen de S.V. Noordeloos een warm hart toedragen. Daarbij is 1 categorie die in het
bijzonder opvalt, De Vrijwilliger. Zonder de inzet van vele vrijwilligers is het
voortbestaan van een vereniging als de onze onmogelijk. Het werk dat door hun wordt
verzet is gigantisch. Maar ook het aantal mensen wat zich pro deo inzet voor de club is
bewonderenswaardig.

We moeten daarom blij zijn met alle inzet van al deze mensen, en ook onze waardering
daarvoor eens wat vaker laten blijken. En ook hebben we nog steeds behoefte aan extra
vrijwilligers. Het motto “Vele handen .....” gaat ook bij ons nog steeds op.

Alle hulp is welkom, dus als een beroep op je wordt gedaan, zeg dan niet te snel nee.

Sportieve terugblik

Senioren

Het is een in vele opzichten een teleurstellend verlopen seizoen geworden. Voor het eerste
elftal was al snel niet veel eer meer te behalen. Een seizoen om snel te vergeten derhalve,
zeker na de successen van het vorig jaar. Misschien waren de verwachtingen wel te hoog
gespannen. Helaas verruilt onze aanvoerder, Leon Blokland, Noordeloos voor GJS. We
betreuren zijn besluit, maar kunnen daar wel begrip voor opbrengen. Ik hoop dat je bij GJS
met veel plezier kan slagen. We zullen je verrichtingen met belangstelling volgen en je
blijft altijd van harte welkom op ons sportpark. Zoals al eerder bekend, ook de trainer van
de A-selectie, Wim de Jong, gaat onze club verlaten en misschien komen we hem volgend
seizoen bij Lekvogels weer tegen. Wim bedankt voor je inzet en succes bij Lekvogels.
Henk Smits neemt het stokje van hem over. Voor hem ligt een mooie uitdaging. Vanuit de
jeugd zit behoorlijk wat talent aan te komen, maar ook de huidige garde is nog lang niet
versleten. Om deze aanstormende jeugd goed op te vangen en op juiste wijze in te passen
is geen kleine opgave. Henk veel succes, en we hebben vertrouwen dat de resultaten zullen
volgen.

Overige senioren teams hebben met wisselend resultaat gespeeld, maar een
kampioenschap heeft nooit echt tot de mogelijkheden behoort.



Dames en meisjes

Het was geen gemakkelijk seizoen voor onze dames. Maar met veel kunst en vliegwerk
zijn zij er toch steeds weer in geslaagd een team op de been te krijgen. Gelukkig lijkt het
dat het er voor het komende seizoen, wat speelsters betreft, wat beter uitziet. Er zijn een
aantal nieuwe leden en ook het meisjes team kan bijspringen in geval van nood. Jan
Keppel is met ingang van het komende seizoen trainer en leider, en zijn enthousiasme
werkt nu al aanstekelijk bij de dames. Wij zijn erg blij met zijn komst en wensen hem veel
succes.

Meisjes, sinds deze voorjaarscompetitie is onze vereniging ook een meisjesteam rijker.
Een aantal van hen had nog niet eerder gevoetbald maar toch waren zij al snel een
tegenstander om rekening mee te houden. Het plezier straalt ervan af, en dat is prachtig om
te zien. Ga zo door.

Jeugd

De A zat redelijk ruim in de spelers, en dat was maar goed ook. Zij hebben regelmatig een
steentje bijgedragen bij de senioren en zo een team uit de brand geholpen. Komend
seizoen komen bijna alle spelers over naar de senioren, zodat we ze als senior kunnen
begroeten.

Het meest in het oogspringend was de prestatie van de C. Zij wisten uiteindelijk zeer
verdiend kampioen te worden. Deze prestatie werd beloond met o.a. een onvergetelijke
tocht door het dorp op de kar van Theo. Mannen nogmaals van harte proficiat.

Ook de overige jeugdteams hebben zich kranig geweerd, waarvoor applaus voor jezelf

Een prachtige voetbalavond van Nederlands elftal tegen Griekenland in het Philips stadion
te Eindhoven, zal zeker voor de meeste jeugdspelers het hoogte punt van het jaar zijn
geweest. Alles was perfect geregeld, en ook de busreis was fantastisch. Het was een
onvergetelijke avond, waarvoor het jeugdbestuur onder aanvoering van Aart en Perry een
groot compliment verdient.

Graag willen we nog iedereen bedanken die het afgelopen seizoen een bijdrage geleverd
heeft aan het functioneren van de club. Het kan niet vaak genoeg worden herhaald maar
zonder uw inbreng kan een club als de onze nooit bestaan.

Iedereen een heel fijne vakantie toegewenst en we hopen jullie allemaal het volgende
seizoen weer te kunnen begroeten.

Namens het bestuur,
Gijs Moerings
voorzitter



Nieuws uit de bestuurskamer

Is er nog nieuws van het bestuur? Veel nieuwtjes kan ik niet brengen, ik hoop dat ook weinig
te doen. De deur van de bestuurskamer staat altijd open en we (be)sturen het liefst op het veld
en in de kantine met en tussen de leden.

Vergaderen doen we niet heel dikwijls, vaak zijn er één of enkele punten welke uitgebreid
behandeld worden tijdens een vergadering. Meestal is het zo dat veel van die punten niet
uitgebreid met het complete bestuur behandeld hoeven worden. Daarom hebben we vaker
overleg in kleine commissies of met dagelijks bestuur.

Zo wordt er nu hard gewerkt aan de voorbereiding voor een grondige renovatie / verbouw van
de accommodatie. Henk Dekker leidt de operatie met groot enthousiasme en we hopen na de
zomer de plannen te kunnen presenteren.

Op het moment van schrijven zijn we druk met de voorbereiding van op de clubdag van 12
juni. Een probeersel, maar als de dag een succes wordt, wellicht een jaarlijks terugkerend
evenement. Wat ook al in voorbereiding is, is het 60 jarig bestaan van de club, volgend jaar.
Ook zijn als bestuur aan de slag geweest met de dames afdeling van Noordeloos. In februari
leek het erop dat na dertig jaar het einde van het damesvoetbal in zicht was. Maar zoals vaker,
als de nood het hoogst is....

Inmiddels hebben voor het nieuwe seizoen een dameselftal en een meisjes 7- tal ingeschreven.
Er is een nieuwe trainer, Jan Keppel uit Meerkerk, nieuwe spelers en bovenal een heel
gezellige sfeer. Om het dames en meisjes voetbal beter een plaats te geven binnen onze club,
werken we naar een situatie met een damescommissie. Een commissie met de begeleiding van
de teams en afvaardiging in het bestuur. Gelijk het functioneren van de jeugdcommissie, want
voetballende dames en meisjes verdienen ook een goed werkend bestuurlijk kader.

Er is ook minder goed nieuws van het bestuur. Enkele maanden geleden is Teus den Hartog
opgenomen met hartklachten in het ziekenhuis. Gelukkig mocht hij al snel naar huis en maakt
het behoorlijk, maar schrikken was het wel.

Als je nog meer van het bestuur wil weten of je hebt suggesties en opmerkingen. Je weet ons
te vinden!

Hans Bassa
Secretaris

o



Familiedag 12 juni 2004

Op zaterdag 12 juni was het dan zover, familiedag op ons sportpark. De weermannen voorspelden
weinig goeds, het zou de slechtste dag van de week worden. Gelukkig waren de weergoden ons een
stuk gunstiger gestemd. Met uitzondering van een enkel spatje regen verliep de dag droog en soms was
zelfs het zonnetje te zien.

Het programma kon zo nu en dan een zonnetje goed gebruiken.

Ochtend

Vanaf 10.00 uur was er een voetbalinstuif voor de jeugdspelers van de F, E, D en meisjes C. Maar ook
(nog) niet leden tot 13 jaar en (groot-) ouders waren van harte welkom. Na een minitoernooi werd
gestreden om een penaltybokaal. Levi Nelemans was het meest trefzeker in de categorie F en E en Art
Kruis was degene die het zuiverst mikte bij de D en meisjes C. In een onderling duel toonde Art zich
de overall winnaar.

Na afloop was het voor alle kinderen frietjes met kroket eten in de kantine. Na een enerverende
ochtend lieten de meeste kinderen het zich goed smaken. '

Middag

’s middags was er een mixtoernooi voor alle senioren, dames en A+C-jeugd. Het aantal deelnemers
was redelijk zodat 5 teams van 10 elk zo’n spelers kon worden bewonderd. Het witte team werd
uiteindelijk winnaar, maar het valt niet te zeggen of dit terecht was.

Om ongeveer 17.00 uur was de aftrap van de wedstrijd Oud-Noordeloos tegen Noordeloos-oud. Het
werd een heftige strijd onder de soevereine leiding van de heer de Bruin. Doelpuntenmakers zijn mij
niet bekend maar de oudjes wonnen met 3-1.

Avond

Nadat de gladiatoren fris en gedoucht waren kon om ca. 19.00 uur worden overgegaan tot huldiging
van jubilarissen, felicitaties voor de kampioenen en het afscheid van Wim de Jong. De jubilarissen
waren Ben Timmer, Justin Vink, Floor Bikker, Arnoud Verheij, Herman Trappen burg en Jan Bassa
allen 25 jaar, Wim van de Berg 40 jaar en Hans Hoffman zelfs 50 jaar! Lid van de s.v. Noordeloos. Er
werd uitvoerig stilgestaan bij het afscheid van Wim de Jong waarbij door Leon Blokland uit de (hand-)
doeken werd gedaan welk een invloed Wim had op de spelers.

Nu was het tijd voor BBQ en muziek, en daar was men wel aan toe. De muziek werd verzorgd door
drive-in discotheek Sundance, welke met medewerking van sponsoren werd aangeboden door Wim de
Jong. Ook de boerenkapel kwam de feestvreugde verhogen zodat gesproken kon worden van een heus
feest op Noorlose eigen wijze.

Hoewel het weer niet optimaal was en ook het EK-voetbal in Portugal van start was gegaan was en
bleef de opkomst goed. Ook aan consumpties was geen gebrek getuige het leeggoed na afloop.

Tets moet me nog wel van het hart. Het spijt me te moeten melden dat een fors aantal munten niet is
terug gekomen. Deze munten waren door de vereniging geleed en het is erg vervelend als je iets wat je
leent niet op de juiste manier bij de eigenaar kan terug bezorgen. Hierbij wil ik een dringend beroep
doen op een ieder die thuis nog tot de ontdekking kwam dat hij of zij nog wat muntjes in zijn zak had
zitten. Je kan ze inleveren bij een bestuurslid en je krijgt het betaalde bedrag retour. Help ons om het
aantal zoek geraakte munten te beperken.

Voor ons was het de eerste maal om het seizoen op een dergelijke manier af te sluiten. Als bestuur
moeten we dit ook nog evalueren. We willen graag weten wat de leden er van hebben gevonden. Graag
horen we jullie reacties over wat goed was en wat beter kan, en of juilie nog dingen gemist hebben of
hele andere ideeen.

Alle op- en aanmerkingen zijn belangrijk voor ons. Reacties, liefst op papier, kan je kwijt bij Hans
Bassa of een van de andere bestuursleden.

Gijs Moerings



SVN Clubdag 2004
12 juni 2004, de eerste clubdag van SV Noordeloos, is voorbij, een verslag.

Een voetbalseizoen in Noordeloos gaat vaak als een nachtkaarsje uit. Nog een toernooitje, een
feestelijke laatste training en weg zijn we, op vakantie, weg van het voetbal om ergens in
augustus terug te komen. Dat moest anders vonden wij, het bestuur van SV Noordeloos.
Daarom zijn we gestart met organiseren van een clubdag. Een feestdag met en voor onze
leden, vrijwilligers, sponsors.

Hoe vullen we zoiets in? We gaan terug naar de basis; spel, muziek, eten en drinken, en we
persen het in een programma en zorgen dat de mensen worden uitgenodigd.

Wat kan er nog misgaan:

1) Het weer.

2) Geen belangstelling.

3) Wordt het wel gezellig?

In de week vooraf zijn de voortekenen niet goed, de voorspellingen van het weer voor 12 juni
worden steeds slechter. Er komen slechts mondjes maat aanmeldingen, maar we wanhopen
niet. Misschien valt het weer wel mee en de Noordelozers zijn niet van die aanmelders, ze
komen vaak toch.

Zaterdagmorgen, 12 juni, het is droog en er verzamelen behoorlijk wat jongens en meisjes aan
de Nieuwendijk voor een stuif in. Een voetbalmorgen voor de F- jes, E’tjes, D’tjes en de
meisjes, niet iedereen is lid, want als je het keertje wilt proberen mag je ook meedoen. Er
worden onderling partijtjes gespeeld. Aansluitend is er een strafschoppenwedstrijd. (Heb jij
ook geoefend?) Maar oefenen is toch iets anders dan om het echie. Het is natuurlijk wel de
keeper van het eerste, Perry Blokland die op het doel staat. Onderleiding van scheidsrechter,
commentator en analyticus Aart Kruis gaan er ballen over en naast, maar ook in het doel.
Perry keept alsof zijn leven er vanaf hangt. Het lijkt er op dat Perry fanaticker op de lijn staat
als er jongen of meisje in Ajax tenue achter de bal staat, maar dit is vast toeval. Er komen vier
spelers door de voorronde van elk team één. De strijd bij de E duurt heel lang. Art en Martijn
schieten elke bal feilloos binnen. Mist er één, mist ook de ander. Is het de druk of doen ze het
erom. De keeper zit er aardig door heen, elke keer en vaak vergeefs naar de hoek. Voor de
afvallers is er één troost: In de kantine is limonade, friet en een kroket of een frikandel. Art
Kruis heeft in de finale de zenuwen het meest in bedwang. Hij wordt penaltie kampioen en
gaat met de “bronzen” voetballer naar huis.

Het weer laat ons nog niet in de steek. Het blijft droog en soms komt het zonnetje even kijken.
Om half twee is het mixtoernooi voor de senioren, dames, A- en C junioren. Om één komen
de eersten, Alfred en Bert, altijd keurig op tijd. Verder blijft het rustig, we raken niet in
paniek, want voor velen betekent half twee voetballen, om half twee aankomen. Zo ook nu.
Met ongeveer 5 ploegen van 9 spelers wordt er afgetrapt, op twee veldjes. Groenen, witten,
gelen, oranjes en de hesjes. Soms lijkt het te gaan regenen, maar nat wordt het niet. Het wordt
leuk en spannend, voor de laatste speelronde kunnen nog vier ploegen winnen. De groenen
zijn klaar, zij worden laatste maar hadden daar natuurlijk wel een excuus voor: Was het nu
wel of niet met een keeper? De witten winnen uiteindelijk en dat laten ze horen ook.

De zon lijkt het nu toch te winnen van de wolken en maakt leuk om naar de wedstrijd te
kijken tussen oud voetballers van Noordeloos. Jonge-oude voetballers en hele oude
voetballers, ze spelen alsof de wereldcup er bovenstaat. Het gaat niet altijd meer even soepel,
maar het fanatisme is er niet minder om. Als scheidsrechter Dick de Bruijn om zes uur voor
de laatste keer blaast, slaken sommige spelers een zucht van verlichting.

T~



Om kwart voor zeven (slechts drie kwartier achter op schema) start onze voorzitter Gijs
Moerings met het “officiéle” gedeelte. Spreckt kort over de afgelopen dag, wat er nog gaat
komen en bedankt mensen, hij zegt dank aan de sponsors voor hun bijdrage, vrijwilligers voor
hun werk, schoonmakers voor het schoonmaken, scheidsrechters voor het fluiten, trainers
voor het trainers, spelers voor het spelen iedereen omdat hij of zij er is.

Bij een feestelijke dag horen feestelijke mensen. De voorzitter spelt een zilveren insigne voor
25 jaar lidmaatschap van SVN op de borst van Floor Bikker, Justin Vink, Armoud Verheij,
Herman Trappenburg en Ben Timmer. De gouden spelt voor 40 jaar lidmaatschap is voor
Wim van den Berg, nog steeds voetballend lid.

Voor Hans Hoffman is er geen decoratic meer beschikbaar, hij is 50 jaar lid krijgt een
wandbord met een nostalgische foto overhandigd.

Daarna spreekt de voorzitter tot Wim de Jong, de vertrekkende hoofdtrainer en blikt terug op
de afgelopen drie jaar. Daarna is het de beurt aan Léon Blokland, de vertrekkende aanvoerder
van het eerste team, om de trainer toe te spreken. Ook Anita bedankt de trainer namens het
kantine personeel voor de gezelligheid. Uiteindelijk krijgt ook Wim de Jong de microfoon in
handen en houdt zijn langste bespreking ooit.

De afsluiting van het officiéle gedeelte is voor de C junioren. Zij worden gehuldigd voor het
behalen van het kampioenschap. Leider Mark Vonk stelt de spelers voor en Gijs Moerings
hangt de herinneringsmedailles om de hals van de spelers. Luid toegezongen door het publiek.
Dan is moment daar dat de barbecue’s aangestoken worden. De zon laat zich niet meer
verdrijven door de wolken. Drive-in show — Sundance doet haar naam eer aan. De tap loopt
en de barbecue’s staan roodgloeiend en ter vergroting van de feestvreugde speelt ook de
boerenkapel. De zon gaat onder, maar Sundance blijft en ook de mensen blijven. En de
mensen hebben dorst. Het bier gaat op! Gelukkig heeft Noordeloos nog zoveel voorzieningen
dat er een nieuw vat komt, en nog een vat en nog......

Wat kan er nog mis gaan op zo’n dag, schreef ik eerder:

1) Het weer. Zware buien in heel Nederland, In Noordeloos bleef het droog tot de laatste
tonen van Sundance. De dag verdiende geen slecht weer.

2) Geen belangstelling. De angst was ongegrond, de belangstelling was groot.

3) Wordt het wel gezellig? Wij vonden het gezellig en alle mensen die tot laat bleven gaven
ook blijk van de gezelligheid.

We willen iedereen die mee geholpen heeft deze dag tot een succes te maken bedanken. Dit
krijgt ongetwijfeld een vervolg.

Namens het bestuur,

Hans Bassa
Secretaris SV Noordeloos




Seizoen 2004 / 2005 - Senioren

Wat gaat het nieuwe seizoen brengen? Winnen en verliezen, ongetwijfeld. Hoe de verhouding zal zijn
weten we nog niet. Ik hoop dat de balans voor alle elftallen nu eens meer aan de winnende kant zal
hangen. Zo niet, dan is jammer, maar er is zeker geen man overboord. Zolang we voetballen met het
plezier aan onze zijde zijn we al een winnaar.

Zoals je bij Noordeloos gewend bent, zijn er ook dit jaar geen uitzonderlijke veranderingen, maar er
staan wel degelijk veranderingen voor de deur. In het nieuwe seizoen hebben we nieuwe hoofdtrainer
er staat een klein elftal jonge mannen uit de A junioren te trappelen om bij de “grote” mannen aan de
bak te kunnen. Wat heeft dit allemaal voor consequenties?

Selectie 1 en 2

Alle spelers die het afgelopen seizoen ook de selectie van het eerste of tweede hebben gespeeld starten
daar ook nu weer. (enkele stoppers daargelaten) De jeugdspelers die volgens de technische staf de
capaciteiten hebben om door te dringen tot het eerste of tweede elftal worden aan de selectie
toegevoegd. Al deze mensen hebben reeds een selectiecboekje ontvangen opgesteld door de trainer
Henks Smits. Deze groep zal later worden gesplitst in een eerste en tweede selectie. Op de
dinsdagavond trainen de eerste en tweede selectie samen onderleiding van Henk Smits, op donderdag
traint de eerste selectic met Henk Smits en de tweede selectie onderleiding van Aart Kruis. De
trainingen starten op 9 augustus 2004.

De lijst met namen voor de selectie van 1 en 2 is groot. Te groot voor twee elftallen; er zullen daarom
ook spelers hun wedstrijden moeten spelen in het derde elftal. Wij zijn blij met dit luxe probleem. Een
brede selectie waarin niet alleen sprake is van strijd om een plaatsje in het eerste, maar waar ook
“gevochten” kan worden voor een plek in het tweede. Een gezonde strijd op de training zal zich
uiteindelijk ook op het veld in de wedstrijden uitbetalen.

De begeleiding van het eerste team op zaterdag is in handen van trainer Henk Smits en elftalleider
Hans van den Heuvel. Peter de Groot blijft leider van het tweede, maar zal nu gaan samenwerken met
Aris Uittenbogaard.

Het derde elftal

“Spelerstekort”, een rode draad door het afgelopen seizoen voor het derde elftal. Met minder spelers is
het minder leuk en het is lastiger wedstrijden te winnen. Gelukkig werd met enthousiaste aanwinsten
het seizoen nog behoorlijk afgesloten en zo degradatie afgewend.

De huidige spelers van Noordeloos 3 spelen ook volgend seizoen weer in het derde. Het team zal
worden aangevuld met spelers uit de A en enkele afvallers uit de selectie.

Wie de kar van het derde zal gaan trekken (leider) is nog niet duidelijk Vooralsnog blijft dit

ongewijzigd tot het begin van het seizoen, als er meer duidelijkheid is over de “vaste” groep van het
derde elftal.

Het vierde elftal

Voor het vierde elftal verandert er hoegenaamd niets. Dezelfde spelers en de dezelfde leider en het
zelfde plezier.

Verzorging

Margreet van Dijke is ook in het nieuwe seizoen verzorgster, therapeut en EHBO’er, donderdag avond
is beschikbaar voor de selectiespelers en op zaterdag verzorgt zij het eerste elftal. Margreet is er echter
niet alleen voor de selectie spelers. Iedereen met fysieke klachten kan een beroep op haar doen. Op
donderdagavond en zaterdag is vaak op het sportcomplex te vinden.

Ambities

Wat zijn de ambities? De ambities zijn voor ieder persoonlijk anders in te vullen, ook de ambities van
teams zullen niet allemaal het zelfde zijn. Het linker rijtje? Kampioen? Wat zal het worden? Ik hoop
alleen maar op spelvreugde en enthousiasme van eerste tot en met het vierde.

Met plezier in en om het veld, plezier met je ploeggenoten, met andere teams, respect voor
tegenstanders en scheidsrechters ben je al een winnaar.

En voor winnaars rolt de bal net wat makkelijker in het doel.........

Een fijne vakantie,

Hans Bassa



Afscheid nemen bestaat niet

Deze woorden, gezongen door Marco Borsato, klinken regelmatig door de woonkamers in
Nederland.
Ik deel deze gedachte van ganser harte!
Want hoe dan ook, uit elkaar gaan, een ieder zijn eigen weg laat toch minstens een hart achter
vol gevoelens en een hoofd vol gedachten. En ook bij mij is dit het geval. Mijn vertrek bij uw
vereniging gaat gepaard met, soms door mij veroorzaakte minder prettige gevoelens en
gedachten.
Wanneer er mensen zijn die door mij benadeeld zijn, dan bied ik daar mijn welgemeende
excuses Voor aan.
Tk hoop dat er door de andere partij , hoewel nooit uitgesproken, ook zo gedacht wordt.
Maar nog veel meer heb ik met u allen mogen genieten van allerlei sportieve zaken en hieraan
verbonden vreugdevolle momenten.
Drie jaar mogen werken bij uw club, sportief bezig zijn met jong en oud.
Intens genieten van de sporters die alles uit de kast willen halen. Zeker...het kon wel eens
beter, maar toch.......het positieve overheerst.
Succes was er bij het behalen van de Toyota-cup, het kampioenschap van de B-junioren en
een heuse periodetitel met het eerste elftal.
De ontspannen avondjes met de C-junioren bij Freek en Mieke ( Klasse! ), de barbecue met de
B-junioren bij Janneke en Gijs en bij de ouders van Menno, het week-end met de selectie,
genoten hebben we!
Het vertrouwen van het bestuur, de steun van de leiders, trainers, verzorgsters,
kantinepersoneel, sponsors, de koffie van Mieke tussen twee trainingen door, het voelde goed,
het maakt je sterk.
Ook al gaan onze wegen nu uiteen, afscheid nemen, nee dat bestaat niet.
Want daarvoor kreeg ik te veel mee van jullie allen.
Dank daar voor!!!

Ook namens Gerdi,

Wim de Jong
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Van de verzorgster

Alweer het laatste stukje van dit seizoen. Een seizoen wat niet verlopen is zoals iedereen hoopte,
maar dat kan gewoon een keer zo zijn. Het was ook een seizoen waar ik midden in viel als
verzorgster. We hebben eigenlijk best veel blessures gehad dit seizoen, waarvan sommige toch
langer duurden dan gehoopt.

Maar nu komt dan de zomerstop. ledereen kan zijn lichaam rust geven voor het volgende
seizoen. Een ieder die wil blijven lopen in die tijd, kan dit natuurlijk doen. Maar hou het dan op
1 keer per week, zodat het niet teveel wordt. Dan hou je een stukje conditie en ook genoeg rust.
Dit kan je doen tot 3 weken voor de eerste training om daarna het schema van de trainer te gaan
volgen.. En probeer blessures te voorkomen.

Maar nu nog iets anders. Spelers vragen mij wel eens iets te bestellen. Dit is meestal midden in
het seizoen en dan bestel ik meestal niet meer. Nu heb ik met het bestuur afgesproken dat spelers
kunnen bestellen voor het komende seizoen en dat deze bij mij afrekenen. Dit geef ik dan weer

aan het bestuur, zodat ieder zijn deel betaald. Het is vaak goedkoper dan in de winkel en net zo
makkelijk.

Waarom iets bestellen? Nou neem maar een spierblessure. Die heeft vaak een behandeling met
warmte nodig en dan kan een hotpack (warme gelzak) en warmtezalf een goed middel zijn. Of
bij een kneuzing juist de coldpack met amicazalf of andere zalf met een koelend en herstellend
effect. De meeste sporters hebben dat niet. Soms is het juist makkelijk om zo’n sportappotheek
te hebben, omdat als je zelf ook iets doet, de blessure vaak korter duurt. Zo kunnen we als
sporter en verzorger samenwerken tot herstel.

Hier wat prijzen van enkele artikelen:

Cold-/Hotpack voor veelvuldig gebruik € 2.20
Arnica gelei van traumadol € 6,31
Spiroflor 80 gr tube € 8,51
Advil gel 50 gr € 6,55
Tijgerbalsem wit 19 gr € 7,08
Tijgerbalsem rood 19 gr € 7,08
Sporttape 10 mtr 3.8 cm € 2,28

Uiteraard is er nog veel meer te koop. Informatie en bestellen via Margreet. Dat wat niet in haar
folder staat kan meestal wel besteld worden, maar de prijs is onbekend.

Ook is het de bedoeling dat elke waterzak een klein ehbopakketje meekrijgt. Dit is het hoogst
noodzakelijke. Als er iets op is, kan je dit bij Margreet op donderdagavond halen. Waarom zo?
Omdat ik dan weet hoeveel voorraad we hebben, zodat er tijdig aanvulling is.

Aan het einde van het seizoen moeten alle waterzakken ingeleverd worden zodat deze in orde
gemaakt kunnen worden voor het volgende seizoen.

Tot slot wens ik iedereen een prettige vakantie toe. Tot augustus.
Telefoonnr. 06-23799139
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CLUB VAN 50

. Zoals beloofd de tussenstand bij de club van 50. In maart van dit jaar hebben we nieuw meubilair
aangeschaft voor in de kantine. Er werden bij elkaar passende tafels, barkrukken en hangtafels
aangeschaft. Het oude meubilair was wat onsamenhangend en oud.

In april hebben we een tafelvoetbaispel aangeschaft. Het is een zwaar en zeer degelijk apparaat, dat
we 2° hands hebben aangeschaft (nieuw was onbetaalbaar). Het staat in de kantine en er wordt veel
gebruik van gemaakt, vooral door de jeugd.

In juni gaan we bestrating aanleggen langs het hoofdveld aan de kant van de parkeerplaats. Eerst
wordt met behulp van een kraantje de grond iets afgegraven en wordt er zand op gedeponeerd. De
zaterdag daarop wordt de nieuwe bestrating er ingelegd. Deze bestrating loopt langs het hele veld
over een lengte dus van ongeveer 110 meter. De breedte wordt anderhalve meter. In de oude situatie
lag er qua lengte 50 meter straatwerk en was de breedte nog geen meter, wat te krap was. Vioor deze
bestratings-actie krijgen we gelukkig wel hulp van derden.

Alvast dank hiervoor.

Na deze acties is het budget voor een redelijk gedeelte verbruikt. In het najaar gaan we ons weer
bezinnen op nieuwe zaken.

Tot zover het nieuws over de club van 50. Als U trouwens alsnog lid wil worden, dan kan natuurlijk
altijd door naar een van de 3 leden van de werkgroep te bellen.

Elly Blokland
Teus den Hartog
Koen den Hartog

*Munten !!

Zaterdag 12 juni hebben we bij de verkoop van consumpties met muntjes gewerkt..

De vereniging had deze muntjes geleend onder voorwaarde dat alle muntjes weer terug
gebracht zouden worden, Voor de ontbrekende muntjes moeten wij betalen.

Aangezien er nogal wat muntjes niet zijn ingewisseld gaat dit de vereniging geld kosten.

We doen daarom een appel op iedereen die nog munten in zijn bezit heeft deze in te
leveren bij een van de bestuursleden.

Uiteraard krijgt u de vijftig euro cent die u per muntje hebt betaald weer terug.

(;
)

Alvast bedankt Janneke Kool

1)



Het is voorbij ...
" Het seizoen is afgelopen ...

Zoals de vorige keer al geschreven in deze clubkrant, was er voor Noordeloos 2 N
weinig eer meer te behalen in de laatste wedstrijden van het seizoen. We zouden niet hoger

dan plaats 3 kunnen eindigen, maar ook niet lager dan plaats 5. En zoals uit onderstaande
eindstand blijkt, is het een vierde plaats geworden.

ST oo oo T ) )
’ Sliedrecht§ ?? 2 F 50 158 37 ‘\
2 Peusum4 22 15 3 4 48 a3 51 S sne
3 Lekvogels3 22 15 2 5 47 98 64
4 Noordeloos2 22 14 3 5 45 75 40
5 SC Everstein 3 2 M 2 9 35 682 60
8 Streetkek 3 22 2] 3 10 30 65 75
7 ASWH7 22 8 4 10 28 55 53
8 VVAC4 22 7 3 i2 24 50 61
9 Nieuw Lelderland 5 22 5 6 11 21 48 74
10 Hardinxveld 4 22 6 2 14 20 &7 87 \
11 Groot Ammers 4 22 4 5 13 17 52 108 \
12 Ameidedq 22 1 1 20 4 26 131
Gioedteble WEoberioibe G LbLJE W uELLUGIES Prilh b

OPV: L BLEECT, BN vt OPT boibLll s B bob” TS B ey

Of het hoger of lager had moeten zijn ... ach, dat heeft nu geen enkele zin meer om daar over
te discussiéren. Dat laat ik aan het begin van volgend seizoen wel over aan trainers en
leider(s). Laat ik het er maar op houden dat het een wisselvallig seizoen was qua prestaties.

We dachten het seizoen nog leuk af te sluiten met ons geweldige Wallaardtoernooi op ons
eigen sportpark. Dit seizoen samen met het derde, want dat had aan het begin van het seizoen
aangedrongen om eindelijk ook eens een thuistoernooi te hebben. Hans Bassa had een
prachtig toernooi georganiseerd met nog 6 andere hele leuke regionale ploegen. Maar toen het
eenmaal zover was stonden er maar 3 ploegen klaar om af te trappen. Enkel Noordeloos 2,
SteDoCo en Culemborg waren er.

De rest haakte in de week voorafgaand aan het toernooi om allerlei
(lullige) redenen af en Peursum presteerde het zelfs om op
zaterdagmorgen nog af te bellen. Je zou je toch rot moeten schamen -
als spelers, leiders en bestuurders van zulke elftallen ... je laat /
mensen die een toernooi organiseren, die de entourage verzorgen,
sponsors, scheidsrechters en collega-voetballers lekker in de kou @
staan ... en dan de volgende keer maar weer zeuren dat er niets K
geregeld wordt of dat je niet meer wordt uitgenodigd ... bedankt -
Noordeloos 3, VVAC, Peursum, Meerkerk en Ameide ! Gelukkig
waren SteDoCo en Culemborg wel bereid er toch nog een leuke en
gezellige middag van te maken ... kunnen jullie Bog wat van leren !
Het seizoen is dus voorbij ... de wedstrijd is over ...

.. en dat geldt ook voor mijn actieve voetballoopbaan voor de A-selectie van Noordeloos




Voorlopig gaan mijn voetbalschoenen in de Goudriaanse wilgen en we zien wel of ze daar
nog eens uitkomen !

Na zo’n 20 jaar deel uitgemaakt te hebben van de senioren elftallen van Noordeloos wordt het
eens tijd ruimte te maken voor anderen en dat zelf te beslissen, voordat straks de keuze voor
je gemaakt wordt. De jeugd staat te popelen om de stap naar de senioren te maken en
ongetwijfeld zullen zij goed opgenomen worden in de selectie. Wellicht dat het niet direct dat
elftal is wat je verwacht (of gehoopt) had, maar blijf er dan voor strijden in trainingen en
wedstrijden. Dan kan niemand jou iets verwijten en komt je kans vanzelf wel. Toen ik de
overstap naar de senioren maakte was er na wat wedstrijden gevoetbald te hebben met
Noordeloos 2 in de voorbereiding, aan het begin van het seizoen geen plaats meer en werd het
voetballen met het 3° elftal. Maar al gauw kwam er weer een kans door een blessure van Jan
Advocaat en vanaf dat moment heb ik mijn kans gegrepen (Jan was toen de linksback van het
2°, kun je nagaan hoe lang geleden dat was en wat een ouwe ... ik dus ben).

Nu zie ik steeds meer jongens in het team waarvan ik
nog leider ben geweest toen ze nog in de F-pupilien
speelden 6f met wiens vader ik nog gevoetbald heb.

Met twee kampioenschappen met Noordeloos 2 en de
nodige leuke wedstrijden en nacompetities met het 1°
elftal kan ik gelukkig terugkijken op een hele leuke
periode bij Noordeloos. Een club met natuurlijk de
nodige probleempjes en strubbelingen hier en daar,
maar vooral een club waar de dorpse gezelligheid nog
de boventoon voert en waar nuchterheid in denken
(gelukkig niet altijd qua drank) hoog in het vaandel
staat.

Noordeloos is 0ok een club waar veel spelers van andere verenigingen ook graag naar toegaan
voor de gastvrijheid en gezelligheid. Maar waar men ook tegen opziet om tegen te voetballen,
omdat strijd en inzet (bijna) altijd vol gegeven wordt tijdens wedstrijden. Laten we het met
elkaar vooral zo houden ... inzet tijdens trainingen, wedstrijden en clubactiviteiten ...
gezelligheid na de wedstrijden.

Als de tijd het toelaat (wat een afgezaagd cliché eigenlijk) hoop ik toch nog regelmatig op het
sportcomplex aanwezig te zijn. Wellicht om af en toe nog eens wat te trainen met andere oude
mensen, 6f om aan de zijlijn druk te praten over hoe goed wij vroeger waren en hoe hoog we
toen voetbalden, 6f om ... wie weet

Ik wil iedereen een ontzettende goede en zonnige vakantie toe wensen en veel plezier en
geluk in het volgend seizoen.

Greeten,
Alfred Broere



Noordeloos C1 holé holé,
Noordeloos C1 holé holé,
Noordeloos C1 (hé),
Noordeloos C1 (hé),
Noordeloos C1 holé holé ...
(bis 100 keer)

U begrijpt wat dit betekent. Natuurlijk begrijpt u het, want u weet het allang. Het Kontakt
meldde het al. Maar daarvoor heeft u al mee kunnen genieten van dit geweldige lied. 24 april
was het namelijk een feit.

Wij zijn kampioen geworden! Dit hebben we in de kantine gevierd, maar ook u laten horen
toen we een rondje door het dorp hebben gereden. Theo heeft ervoor gezorgd dat dit een
hoogtepunt is geworden. Met zijn allen in de kar achter de “Noordeloos-trekker”. Theo het
was geweldig!

De laatste keer dat we een stukje schreven, vertelden we het u al. Misschien dat er de
volgende keer iets heel moois in de clubkrant geschreven wordt. Dit bedoelden we dus. We
hebben het ontzettend spannend gemaakt door de eerste wedstrijd na ons vorige verhaal gelijk
te spelen tegen de medetitelkandidaat. Groot-Ammers kwam, na 69 minuten goed voetbal, op
gelijke hoogte. We streden ervoor maar konden de 2-0 niet maken. En je hebt nu eenmaal van
die ongeschreven wetten dat als je het zelf niet afmaakt, de tegenstander dat dan doet (1-1).
Maar we gaven niet op...

Het motiveerde alleen maar tot meer. We streden wedstrijd voor wedstrijd door, om ons
beoogde doel te halen. Het kampioenschap! Dit resulteerde in de volgende uitslagen:

Noordeloos - Hssc *61 9-5

Oranje-Wit — Noordeloos  6-1 (Freek bedankt, de doorslag, hé)
VVGZ - Noordeloos 1-3

SSW — Noordeloos 2-4  (Hier werden we dus echt kampioen!)

Noordeloos — De Zwerver  7-3

Ongeslagen kampioen. Geweldig en vooral omdat dit voor de meesten van ons de eerste keer
was. Misschien zelfs wel de laatste keer. Ik had namelijk een gesprek dezelfde middag met de
voorzitter van onze vereniging en die is één keer kampioen geweest in zijn voetbalcarriére.
Dus een taak om er van te genieten. En dat doen we!
We hebben namelijk nog twee toernooien gespeeld. De eerste op Peursum was een warming-
up voor het echte toernooi in Arkel. Op Peursum werden we derde. Een slap toernooi, maar
we hebben het naar onze zin gehad en dat is volgens ons de bedoeling van een toernooi.

Toch is het leuker als je ook nog een goed resultaat neerzet. En dat gebeurde in Arkel.
Tegen allerlei streekploegen speelden we goed. Vuren werd een gelijkspel, maar Arkel en
HSSC’61 versloegen we. Echt mooi. Nu mochten we de finale spelen tegen de Duitsers. De
Duitsers? Ja er was namelijk ook een ploeg die zich PSV noemde en uit Duisburg kwam. Na
een kwartiertje kwam Simon er ook achter. Hij verstond ze niet...
Het was volgens ons een voorproefje op het EK. We speelden 1-1. U raadt het al. .. penalty’s!
En dat door Nederlanders tegen Duitsers. Maar wij bleven allemaal cool. (toch Meindert? 2
meter naast valt wel mee hoor!) We scoorden de één na de ander, op die ene na. En Harm
keek er één naast, zag er één op de lat gaan en pakte de laatste.

I



Dus weer, Noordeloos C1 holé holé...

We kunnen dus spreken van een goed seizoen, maar zoals u vast nog wel weet, waar toch wel
het een en ander in gebeurd is. Vandaar: Fantastisch gedaan jongens! Vooral Wiebe die na
de eerste training direct thuis moest zitten met een gebroken been, maar ongelooflijk goed is
teruggekomen.

In de toekomst zullen we het echter moeilijk gaan krijgen. Volgend jaar worden we
met zijn allen Bl en dat is best een grote stap. Toch hebben we er weer vertrouwen in. We
hebben namelijk van alles in de ploeg, werklust, techniek, afmakers, brekers, een fantastische
keeper en vooral sfeer (misschien wel het belangrijkste).

We moeten het echter wel zonder twee van onze helden gaan doen. Om verschillende
redenen hebben Jelle en Teus aangegeven dat ze stoppen. Ontzettend jammer, maar we
hebben respect voor jullie keuze. We hopen stieckem wel dat jullie spijt krijgen en ontzettend
snel terugkomen. Wij zullen jullie in ieder geval missen. We zitten gewoon met een probleem,
want wie moet nu de vrouwelijke tegenstanders met zijn charmes gaan bespelen. Dat was
Teus zijn kwaliteit. En Jelle zorgde er altijd voor dat Mark scherp was door hem altijd zo op
te fokken dat het uiteindelijk weer stoeien werd.

Daar tegenover staan ook weer twee ‘nieuwe’ talenten te trappelen op de seizoenstart
van 2004-2005. We krijgen namelijk Simon en Michael erbij. Dus het aantal van 13 spelers
blijft gehandhaafd.

Rest ons nog één ding: dat is iedereen bedanken die ons dit jaar heeft geholpen. Dat
zijn alle scheidsrechters, grensrechters, ouders die voor ons gewassen en gereden hebben,
Perry die altijd zorgde voor een scheidsrechter, het formulier en de oefenwedstrijden. Jullie
waren fantastisch, het liep gesmeerd! We hopen volgend jaar weer een beroep op u te doen.
Als we nu nog iemand vergeten zijn, u ook bedankt!

Dan wensen we u nu allemaal een fijne vakantie en hopelijk tot de start van het volgende
seizoen.

Onze (competitie)doelpunten zijn dit jaar gemaakt door:

Willem van der Ham 35(YH)
Jan-Willem Korevaar 28
Dirk-Jan Kooijman 15
Meindert de Jong 13
Dik Kruis

René Bor

Robin Verheij

De tegenstander

Jaap en Mark




Afscheid Piet van den Berg

Terwijl ik dit schrijf, ligt de bondscoach van Nederland, niet ten onrechte, onder vuur. Langs de
zijlijn lopen zijn mogelijke opvolgers zich al reeds warm. De eisen die aan de functie van een
bondscoach worden gesteld zijn niet bepaald mals. Ervaring is natuurlijk een vereiste.
Stressbestendigheid uiteraard ook. Het kunnen omgaan met verschillende karakters om die om te
smeden tot een hechte homogeniteit. Het vertalen van tactische concepten naar een uitvoerbaar
spelbeeld. Het analyseren van de eigen mogelijkheden en die optimaal benutten tegen over de
zwakke punten van de tegenstander. Het adequaat en doelmatig ingrijpen op veranderende
omstandigheden voor en tijdens de wedstrijd. Het vermogen om het optimale uit de
mogelijkheden van de spelers te halen. Een goede coach (lees bondscoach) moet psycholoog,
haptonoom en vaderfiguur zijn.Al deze eigenschappen zijn moeilijk in een persoon te vinden.
Maar toch wil ik me opwerpen als de mogelijke opvolger van onze Dick (Advocaat). En wel om
de volgende reden:

Twintig jaar heb ik met de dames van de Noordelose voetbalvereniging opgetrokken en in die tijd
heb ik meer moeten doorstaan dan een bondscoach ooit in zijn loopbaan zal hoeven meemaken.
Want naast de bovengenoemde psycholoog, haptonoom en vaderfiguur, vereist dit nog veel meer
kwaliteiten, zoals ballenopblazer, grensrechter, verzorger, zakdoekdrager, tranen- droger,
dropopeter, ruziebeslechter, ruziemaker, vertrouwenspersoon, enz.................

Het lijkt me dan ook een logische stap in het vervolg van mijn carriére, een betere leerschool
voor het bondscoachschap is nauwelijks denkbaar.Er is slechts een ding dat me weerhoudt van
deze eervolle functie, ik zal waarschijnlijk op zaterdag moeten werken en dat kan ik helaas thuis
niet meer verkopen. Dus een sollicitatiebrief naar de KNVB zal er niet in zitten.

Wat ik eigenlijk wil zeggen is dus:

Meiden bedankt voor de heerlijke jaren, ik heb zo veel geleerd van jullie en we hebben zoveel
leuke en minder leuke dingen mee gemaakt en ik zal het nooit vergeten. En ik wens jullie dan ook
verschrikkelijk veel plezier met de volgende seizoenen en wees zuinig op je nieuwe coach want
ik had me geen betere opvolger kunnen voorstellen. Jan is een uiterst prettig mens die bovendien
nog verstand heeft van voetbal ook.

Rest mij nog de meest bizarre gebeurtenis die me nog voor de geest staat te memoreren, die
bovendien symbool staat voor het damesvoetbalelftal van Noordeloos:

Op een mooie zaterdagochtend traden de dames uiterst gemotiveerd aan tegen weer een nieuwe
tegenstander. De dames zijn bereid alles te geven ten einde de overwinning binnen te halen. In
een van de eerste goed lopende aanvallen van ons elftal, omspeelt een van onze aanvallers de
keeper van de tegenstander, een ultieme kans op de openingsgoal doemt op : het doel is leeg.
Echter de keeper van de tegenstander stort met een grote gil ter aarde, onze speelster vergeet
terstond de bal, vergeet onmiddellijk het gapende gat dat doel heet, en bukt zich om de keeper
overeind te helpen, een verdediger trapt de bal weg die net voor de doellijn tot stilstand was
gekomen. Weg openingsgoal.

Kortom plezier heeft altijd boven de prestatiedrift gestaan en achteraf ben ik daar heel blij mee.
Meiden nogmaals hartelijk dank.

Piet van den Berg
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De D-Pupillen

Ons team is in de voorjaarcompetitie op de derde plaats ge€indigd. En dat is helemaal niet zo
slecht. De einduitslag is als volgt:

1. Vuren D1 25 punten.
2. Buren D1 24 punten.
3. Noordeloos D1 13 punten.
4. DSC D3 11 punten.
5. Rossum D1 7 punten.
6. Ameide D2 7 punten.

Ja, dit jaar hebben we naast voetballen ook wat aan aardrijkskunde gedaan, want we zijn in
plaatsen geweest waar sommigen van ons nog nooit van gehoord hadden.

Twee teams staken er dus ver boven uit terwijl de rest redelijk gelijkwaardig was.

Van zowel Buren als Vuren hebben wij twee keer verloren. Deze teams waren voor ons
gewoon te sterk.

Van Kerkdriel hebben we thuis met 3-1 gewonnen en uit gelijk gespeeld 1-1. Rossum werd
door ons zowel uit als thuis verslagen 0-3 en 4-2.

Ameide werd thuis met 6-0 verslagen en uit verloren we nipt met 0-1.

Al met al een leuke competitic. We merken wel dat we een kleine vereniging zijn. We hebben
maar twaalf spelers. Dus wanneer er iemand niet kan of ziek is dan zitten we snel met een
probleem. Gelukkig is iedereen heel trouw en is dit bijna niet voor gekomen. En als dat dan
toch gebeurd konden we een beroep op ons meisjes team doen. Zo deden tegen Buren
Michelle, Jessica en Elise mee. En dat deze meiden kunnen voetballen bleek wel want we
verloren maar net met 4-5 van deze sterkere ploeg.

Ook wij hebben dit seizoen een paar ijzersterke meiden erbij te weten Denise en Nienke.
Welkom. Samen met Joyce hebben jullie het heel wat jongens knap lastig gemaakt.

En natuurlijk als je net begint dan kan je het nog niet zo goed als iemand die al 4 jaar voetbalt,
maar als je blijft oefenen dan gaat het steeds beter.

Onze doelpuntenmakers zijn de volgende:

Martijn 14
Sven 7
Joél 4
Maarten 1
Art 1

Ook al heb je niet gescoord dan ben je net zo belangrijk voor het team want zonder jou
kunnen de doelpuntenmakers niet scoren.

Hoe het volgend seizoen gaat in op dit moment nog niet helemaal zeker. In ieder geval gaat
Joel tafeltennissen. Hij zal nog wel mee trainen en als het kan ook mee voetballen. Maar dat
zal wel niet zo vaak zijn. Veel succes Joel met deze sport en we hopen je ook nog vaak bij ons
op het veld te zien.

Joyce gaat in het nieuwe seizoen bij het meisjes-team spelen. Ook jij heel veel succes.

Jullie snappen al dat het waarschijnlijk heel moeilijk zal worden om een elftal te maken.
Binnenkort horen jullie wel hoe we volgend seizoen de teams gaan vormen.

Wij wensen jullie allemaal een goede vakantie.

Teus en Freek
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De meiden tegen de ouders

Op zaterdag 15 mei hadden we een wedstrijd tegen de ouders. Van de ouders deden mee: Arie
v.d. Graaf, Kees de Jong, Jan Maasland, Ria van Gils, Geerte Kooijman, Lies van der Ham en
Nelie Slob.

De meiden hadden er het volste vertrouwen in dat ze zouden winnen. Dit moesten we dan wel
laten zien. Om 13.00 uur begon de wedstrijd. Iedereen begon vol vuur en Nelie begon zo hard
tegen Ike te gillen, dat Ike de bal helemaal verkeerd raakte. Het ging over en weer en we
lieten een paar mooie kansen liggen. Toen kreeg Nelie de bal voor haar voeten en het was 1-0
voor de ouders. In de rust werd er bij de ouders van keeper gewissseld, Geerte ging het veld in
en Ria ging keepen. Wij gingen na de rust vol goede moed verder en zo kreeg Jessica een
goede bal en trapte hem er in: 1-1. De ouders lieten het niet op zich zitten en Nelie maakte de
2-1. Ondertussen werd er door beide kanten veel getrokken en geduwd. Dit zorgde voor een
gezellige boel. Anja haalde bijvoorbeeld Kees onderuit, waarop Kees Ike maar onderuit
haalde. Toen kreeg Lotte de bal en scoorde de 2-2. We kregen steeds meer kansen en zo
scoorde Ike de 3-2 voor de meiden. Maar de ouders gaven het nog niet op en Geerte scoorde
de 3-3. Toen kreeg Jessica op links de bal en trapte hem er vanaf de zijkant super in. We
stonden met 4-3 voor. Vlak voor tijd kreeg Michelle de bal voor haar voeten en ze maakte de
5-3. Het was een hele leuke wedstrijd en zeker voor herhaling vatbaar.

Jacoline Oskam en Anja Slob
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Meisjes elftal

De competitie.

Wij zaten in de competitie bij: Noad’61, GJS, Alblasserdam, Orka en Hedel. Wij zijn vierde
geworden. Erg goed voor een groep meiden, waarvan de meesten net op voetbal zijn. Wij
hebben zelfs GJS verslagen die al 3 jaar voetbalden! Bij de tegenstanders zaten er een paar
flinke meiden bij, maar dat gaf ons niet. Wij hadden er juist alleen maar lol om.

Hier komen nog wat uitslagen:

Noordeloos — Noad’61 1-4 Noordeloos - GJS 3-3
Noad’61 — Noordeloos 9 -0 GJS — Noordeloos 1-3
Noordeloos — Alblasserdam 2 —3 Noordeloos — Orka 2 -3
Alblasserdam — Noordeloos 1 -4 Orka — Noordeloos 8 — 1

Verder hebben wij een heel gezellig team. Ook een super trainer (Wilbert) en 2 super leidsters
(Geerte en Tineke).
Wij hopen dat we nog heel veel jaren samen blijven.

Michelle en Jessica

HET NEDERLANDS ELFTAL, gezien door het meisjes elftal.

Op woensdag 28 april gingen wij naar het Nederlands elftal. Toen we bij het voetbalveld
aankwamen was het super donker en regende het pijpenstelen! Toch met goede moed gingen
wij op weg naar het PSV stadion in Eindhoven. De sfeer was perfect en we hebben veel lol
gehad. Toen we daar aankwamen gingen we in ons eigen vak zitten. Op weg daar naar toe
sloeg Jessica nog een arm om een Griek heen, omdat ze dacht dat het Lisanne was! Wij zaten
helaas niet met alle teams uit Noordeloos bij elkaar, maar dat gaf niet (we waren er
tenminste). Voordat de spelers het veld opkwamen hebben we eerst hard mee zitten zingen
met de liedjes die vooraf werden gedraaid. Toen begon de wedstrijd en onder toezicht van
Wilbert hebben we onze kelen schor geschreeuwd! Onder de wedstrijd had Lotte nog een
jongen voor haar zitten die haar leuk vond! (Zij vond hem niet leuk hoor zegt ze zelf) Er werd
in de eerste helft helaas niet gescoord, maar wij wisten wel zeker dat ze gingen winnen en dat
gebeurde natuurlijk ook. Net na de rust werd er al gescoord. In de 50 minuut scoorde
Makaay de 1-0. Niet lang daarna in de 58*° minuut scoorde Zenden de 2-0. Drie minuten later
in de 61 minuut is het Heitinga die scoort: 3-0. Nu was het voor ons al hartstikke leuk, want
er waren al doelpunten gevallen, maar in de 89™° minuut scoorde van Hooijdonk het laatste
doelpunt, 4-0. Toen was de wedstrijd afgelopen en we liepen naar de uitgang. Er werd zelfs
aan ons gevraagd: ben je nog vrijgezel?. Het was dus zeker heel gezellig. We liepen naar de
bus en gingen naar huis. Op de terugweg hebben we nog heel even in de file gestaan, maar dat
was al snel weer over. We waren rond twaalf uur weer terug. Moe, maar daar dachten we niet
aan, want we hadden een hele gezellige avond gehad.

Heel veel groetjes van Elise de Jong, Lotte Arnold en Ike Slob.

e
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Noordeloos E1 -SVS’65S E1 3-4

Met Art erbij wilden we revanche nemen op de met 6-0 verloren wedstrijd in Spijk.
SVS wilde dat echter niet zomaar laten gebeuren en met de wind in de rug drongen ze
ons in de verdediging. De 0-1 kon dan ook niet voorkomen worden.

Het was echter Patrick die uit een uitval knap gelijk maakte.

Jammer genoeg viel net voor rust Mark ook nog uit met een enkelblessure.

In de rust hadden we goede hoop dat we zouden winnen. We hadden de tweede helft
immers een vrij stevige wind in de rug. We waren ook wel beter maar de keeper van
Spijk stond zijn mannetje en hield alles tegen. Toen kwamen er 5 minuten waarin we
wat liepen te slapen. Uit twee hoekschoppen maakte SVS twee doelpunten en toen ze
ook nog 1-4 maakten, leek het helemaal verkeken. Gelukkig werden we toen weer
wakker en in de laatste 5 minuten maakten we nog 2 doelpunten en hadden we ook
nog kansen op de gelijkmaker. Het mocht echter niet zo zijn en achteraf beseften we
dat we onnodig 1 of meerdere punten weggegeven hadden.

Noordeloos E1 — Giessen E1 2-1

Het lijkt wel of het altijd hard waait als we moeten voetballen. Ook deze wedstrijd
was de wind enorm. Met Mark weer in de gelederen begonnen we tegen de harde
wind in. Het was dan ook niet verwonderlijk dat we Giessen wat sterker was maar Jan
Willem hield zijn doel goed schoon. We werden zelf met uitvallen ook af en toe
gevaarlijk. Dennis kreeg een enorme kans op de 1-0. Hij had een schot in
gedachten...., maar verplaatste jammer genoeg alleen maar lucht. Toen sloeg de pech
dubbel toe: Patrick viel uit met een zere knie en Giessen maakte 0-1. Daarna was het
Maarten die uit een verre pas van Art knap 1-1 maakte.

In de tweede helft hadden wij de wind in de rug. We gingen daarom gelijk furieus van
start en het was Ronald die uit een goede voorzet van Jan Willem keihard op de lat
knalde. We kregen nog een paar kleine kansjes voordat Art 2-1 maakte. Daarmee was
het wat ons betreft ook gelijk over. Giessen viel constant aan en we beleefden heel
wat angstige momenten voor ons doel. Gelukkig wisten ze steeds net niet te scoren en
bleef het 2-1 voor ons.

Een niet helemaal verdiende overwinning maar die zijn des te mooier.

Giessen E1 — Noordeloos E1 7-0

Zonder Patrick in de gelederen gingen we naar Giessen. Het was de eerste warme dag
van dit jaar en het leek wel of we daardoor juist bevroren waren. Een collectieve
wanprestatie en een terechte nederlaag.

Noordeloos E1 — Schelluinen E1 0-4

Anders dan de uitslag doet vermoeden was dit een redelijk goede wedstrijd. In een
gelijk opgaande eerste helft kregen beide ploegen kansen maar helaas scoorde alleen
Schelluinen een keer.

Na de rust waren wij zelfs sterker en kregen we een hele grote kans op 1-1 maar voor
een leeg doel misten we jammerlijk. Toen Schelluinen 2-0 scoorde brak het verzet en
gaven we het op en liepen we tegen een 4-0 nederlaag op.



Noordeloos E1 — Peursum E2

Hoewel we uit vrij gemakkelijk gewonnen hadden waren we er niet helemaal gerust
op. Het liep de laatste weken niet zo goed. Toen we ook nog met 1-0 achter kwamen
leek het weer verkeerd af te lopen. Gelukkig scoorde we net voor rust de gelijkmaker.
Toen we na de rust met goed voetbal op 2-1 kwamen leek er niets meer aan de hand
maar toch gaven we het weer uit handen. Door een misverstand maakte Peursum 2-2
en we konden dit niet meer ombuigen.

SVW E1 - Noordeloos E1 2-6

De laatste wedstrijd was tegen SVW. Omdat Gerben en Maarten moesten dammen
waren Denise en Art hun vervangers. Zonder echt goed te voetballen kwamen we toch
op een ruime 3-0 voorsprong. De tweede helft werd het veel moeilijker en scoorde
SVW zelfs 3-1. De 3-2 hing in de lucht maar uit een uvitval maakte we gelukkig 4-1.
Echter SVW maakte gelijk weer 4-2 en werd weer sterker. Gelukkig konden we nog 2
doelpunten maken en zo de laatste wedstrijd winnen.

In een zware competitie zijn we heel knap vierde geworden.

Na een seizoen zijn er altijd de toernooien.

Het eerste toernooi het Zwaluwentoernooi moesten we er nog inkomen. We eindigden
roemloos als laatste. Het thuistoernooi ging al veel beter en werden we derde. Het

beste bewaarden we echter voor het laatst : Het toernooi in Ameide wonnen we !!!!

Tot slot willen Ad en ik alle spelers, vaste supporters en anderen een prettige vakantie
toewensen en tot volgend seizoen !!!!

Perry
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Wedstrijdverslag dameselftal

Helaas, helaas. De vorige clubkrant was ik te laat. Maar ik had al wel een mooi stukje over een aantal
wedstrijden geschreven dus dat volgt nu als eerste.

Gelukkig mochten we ergens in januari weer voetballen. Twee van onze leden keken hier al weken
naar uit, Mari€lle en Anja waren lichtelijk gespannen maar gingen vol goede moed het veld in.
Marié€lle omdat zij door een blessure al bijna een jaar niet echt had mogen voetballen en Anja, ons
nieuwe lid, keek er echt naar uit om weer eens te mogen voetballen. Dus gingen we vol goede moed
het veld op. Het weer wilde echter niet echt meewerken, al tijdens de warming-up waren onze kleren
doorweekt van de regen en hadden we het flink koud. Gelukkig waaide het zo hard dat de bal wel de
richting uvitging die je niet wilde. De wedstrijd werd gestart, we hadden al medelijden met onze scheids
Geerte en de grens van de tegenstander, deze twee hadden niet op dit weer gerekend, onze grens was
onherkenbaar in een geheel blauw soort plastic. Het ging ongeveer zo, we schoten de bal deze ging
dan rechts over de zijlijn, er werd ingegooid, de bal werd gemiddeld twee keer geraakt en ging dan
weer rechts over de zijlijn, dit hielden we tien minuten vol, toen braken we een keer door naar voren
en scoorde 1-0, vervolgens weer terug naar het ingooien, kwamen hun nog één keer bij ons doel,
scoorde niet, gingen we weer ingooien en na 15 min. had iedereen het wel gehad en werd de wedstrijd
gestaakt, we hadden gewonnen, maar helaas het telde niet.

Toen werd vervolgens weer heel veel afgelast.

Maar we speelden nog een keer, tegen Heerjansdam uit, deze ploeg staat onderaan dus dat moest te
doen zijn. Mariélle en Anja waren er weer helemaal klaar voor, een klein beetje zenuwen maar daar
hadden er meer last van omdat het wedstrijdgevoel toch wel echt lang geleden was. We gingen vol
power van start en kwamen met 2-0 voor door doelpunten van Mariélle, gelukkig is ze weer terug, en
Rianne van Vuren. Er werden echter ook nog heel veel kansen gemist en dat voorspelt nooit veel
goeds. Maar met 2-0 de rust in is toch erg mooi. Na de rust gingen we wat wisselen, allerlei dingen
proberen, vergaten we te voetballen, dus kregen we een doelpunt tegen. We werden weer wakker en
gingen er wat meer tegenaan, helaas scoorden zij nog een keer terwijl wij eigenlijk ook wel kansen
kregen. Een gelijkspel was voor hen al erg mooi, maar voor de eerste keer van het seizoen winnen, die
kans zagen ze ook wel. Helaas kregen we dan ook in een van de laatste minuten nog een doelpunten
tegen en verloren we met 3-2. Het was een groot feest voor hen en wij konden niet geloven dat we een
2-0 voorsprong zo uit handen hadden gegeven.

Maar goed dat was toen, daarna ging het vaak niet veel beter.

Tot de laatste wedstrijd, Piet vond dat deze in fantasie opstelling zou moeten plaatsvinden. Dus de
opstelling was als volgt:

Mariélle
Beate
Agnes Claudia Petra Johanneke
Bea
Aria Rianne v V Anneke Anja Cora
Rianne vO Ilona

Ik hoop dat het goed is want ik ben er niet geheel zeker van.

Maar met deze opstelling ging het heel erg goed, ik voor het eerst in de spits, uiteraard scoorde ik een
prachtig doelpunt, Rianne v V volgde mijn voorbeeld in de tweede helft. Helaas kregen we ook nog
twee doelpunten tegen, maar toch ons eerste punt na de winterstop was binnen. Uiteraard waren de
andere speelster die ik niet genoemd heb deze wedstrijd ook werkelijk subliem.

- - - -n® - - - \ - -
Het seizoen was inmiddels gegindigd, Piet heeft ons voor de laatste keer getraind. Na een jaar als
invalkracht is het nu echt over. Maar de toernooien moesten nog komen.




De zaterdag nadat Piet ons voor het laatst had getraind gingen we op weg naar Meerkerk. Als vierde
klasser hadden zij allemaal teams uit de vijfde klasse uitgenodigd op hun toernooi, ze wilden erg graag
winnen. De eerste wedstrijd van ons ging niet echt soepel van start, de scheids kwam niet echt snel,
dus met enige vertraging gingen we van start. Ja, daar houden wij niet zo van, dus verloren we met 4-
1. Eigenlijk wel een beetje dom als we beginnen met een doelpunt van onze topscorer Elsje. Als ik
eerlijk ben vond ik het toen niet echt leuk meer. Maar we zetten door. De wedstrijd die erop volgde
wonnen we, iets wat we dit seizoen niet echt meer gewend waren. We wonnen met 2-0, een doelpunt
van onze supersnelle spits Mariélle en een geluksdoelpunt, die toch wel erg mooi was, van mij. Nu
waren we echt helemaal in vorm. Geen pauze maar gelijk door tegen Meerkerk. Geerte was nu ook
gearriveerd en had een aantal meisjes (van ons meisjesteam) meegenomen. Met een superjong elftal,
behalve Geerte (het is maar hoe jong je je voelt), gingen we van start. Eigenlijk liep het wel heel erg
makkelijk. Helaas scoorde Meerkerk toch, Geerte voelde zich erg schuldig, maar wij waren uiterst
tevreden dat we goed gevoetbald hadden en maar één doelpunt van Meerkerk om ons horen gekregen
hadden. Het toernooi was nu ten einde, we werden derde van de vier, dus keurig van ons.

Er rest ons op dit moment nog één training en ons eigen toernooi, uiteraard is hier drinken aanwezig
(voor de insiders).

Maar nu natuurlijk de grote vraag, bestaan de dames nog? Gaan ze door? En hoe dan?

Daar zijn gelukkig een hele hoop mooie antwoorden voor, we gaan volgend jaar door. Er zijn enkele
nieuwe leden, worden na de zomer verder voorgesteld. We hebben een nieuwe trainer, Jan, wordt ook
later voorgesteld. En we hebben de meisjes, zij willen ons iedere week een aantal van hun team aan
ons lenen. Dus we kunnen door.

Er zijn echter ook droevige, of toch niet echt, berichten te melden. Allereerst gaat Susanne ons na één
jaar verlaten, na in het huwelijksbootje te zijn gestapt met Johan gaat zij in Arkel wonen en stopt zij
met voetballen. Dan stopt ook Rianne van Vuren, zij gaat volgend jaar twee hele mooie reizen maken,
naar China en naar Australi&, er blijft dus weinig tijd over om te voetballen. En als laatste Elsje, met
pijn in ons hart, zien wij haar vertrekken naar Stedoco waar zij heel Hoornaar gaat laten zien dat de
voetbalsters uit Noordeloos errug goed zijn.

Deze drie personen (én Piet en Wilma) wil ik (en naar ik aanneem de rest van de groep) bedanken voor
hun soms jarenlange inzet voor ons team en van alles eromheen. Daarnaast heel veel succes met alles
wat nog komen gaat.

Nu nog even wat, Bea, wie kent haar niet, al heel lang bij de dames, zij stopt nog niet officieel maar
gaat volgend seizoen niet meer (zoals het er nu naar uitziet) op zaterdag met ons mee om te voetballen.
Bea, bedankt.

Er zijn ook altijd nog mensen die veel achter de schermen doen, de belangrijkste hiervan is Beate, zij
heeft heel veel voor ons gedaan, veel meer dan ik nu kan bedenken. Beate je bent echt een toppertje en
we zijn je heel erg dankbaar voor wat je allemaal voor ons gedaan hebt. (en blij dat je nog een poosje
wilt blijven).

Verder wens ik iedereen een lekkere relaxte zomervakantie toe en tot volgend seizoen.

Itona




“In de Schijnwerper”

Naam : Agnes Maat

Geboortedatum en —plaats  : 23 - november - 1974

Burgerlijke staat : gehuwd

Schoolopleiding/beroep : verzorgende IG in een verzorgingshuis

1. Wanneer werd je lid van onze vereniging?
Ik ben lid geworden van de gymvereniging, dat was toen nog samen met de
voetbal. Ik ben pas gaan voetballen op mijn 14-de jaar denk ik, dat is toch
wel vrij laat, het duurt langer voor je alles onder controle hebt. Ze
hebben aan me gevraagd of ik erbij kwam, samen met mijn zus, dat leek ons
wel wat, en dat was ook wel leuk, heb geen spijt gehad van die keus.

2. Heb je hiervoor ook nog andere sporten beoefend?
Ja zoals ik al had vermeld heb ik ook aan gym gedaan, dat was ook erg leuk,
maar het voetbal trok me toch meer.

3. Is het seizoen een beetje naar jou verwachting verlopen?
Ik had van dit seizoen eigenlijk niet zoveel verwachtingen, het is wel
gezellig verlopen.

4. Op welke positie speel je?
Op doel, de laatste paar wedstrijden van dit seizoen, mocht ik ook
voetballen dat vond ik ook erg leuk. Wie weet speel ik volgend seizoen wel
wat vaker als veldspeler.

5. Wie is jouw favoriete voetballer en waarom juist deze speler?
Even denken hoor.. ik heb geen favoriete voetballer, of het moeten er een
paar uit ons eigen team zijn?

6. Noem een mooi moment uit je periode dat je bij S.V.N. speelt.
Het was in een wedstrijd ik weet niet meer waar het was, ik stond nog niet
zo lang op doel en toen gebeurde het; de wedstrijd was afgelopen, de
scheidsrechter kwam naar me toe en feliciteerde me omdat ik zo'n goede
wedstrijd had gekeept. Dat is toch een mooi moment, als je nog niet zo lang
keept.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wat zijn je zwakste/sterkste kanten op voetbalgebied?

Mijn zwakste punt is; dat ik denk dat ik niet kan keepen, terwijl er zat
mensen om me heen zijn die vinden dat ik het wel kan.

Mijn sterkste punt is; dat ik een soort allrounder ben, dat ik zowel in het
doel als op veld opgesteld kan worden.

Wat vind je het belangrijkste van voetbal?

Dat je lol hebt met elkaar, maar dat je wel serieus en fanatiek in de
wedstrijd bezig bent, en aan het eind van de wedstrijd weer even goede
vrienden bent.

Wat eet je het liefst?

Pannenkoeken; het liefst biestpannenkoeken en dan nog het liefst die, die
door mijn moeder gebakken zijn.

Met wie zou je graag een avondje willen stappen?

Er zijn meerdere mensen met wie ik wel een keer zou willen stappen, ik hou
het dus algemeen; met vrienden een avondje stappen is erg gezellig.

Wat vind je het leukste t.v. programma?

Op dit moment de erfenis, verder blijf ik niet voor een programma thuis,
films die kijk ik erg graag, het liefst thrillers of romantische
films.

Waarvoor mag iemand jou ’s nachts wakker maken?
Nou ik ben niet de vrolijkste als ze me wakker maken, dus
het moet een hele

goede reden zijn willen ze me wakker maken voor iets.
Waar heb je een hekel aan/baal je van?

Ik heb een hekel dat als ik moet keepen er een hele
modderpoel voor mijn

doel ligt.

Ik baal er van als er een doelpunt valt en dan helemaal als
het ook nog een

blunder van mijn kant is.

Waar heb je bewondering voor?

Er zijn meerdere dingen/beroepen waar ik bewondering
voor heb. Ook voor

mensen die voor andere mensen klaar staan.

Kijk je uit naar de Europese Kampioenschappen?
Nee, niet echt. Ik zal best een paar wedstrijden kijken, maar
dat zullen er

niet veel zijn.

Wie wordt er volgens jou Europees Kampioen?

Geen idee, denk alleen dat Nederland het niet wordt.

Wil je verder nog iets kwijt??

Nou ik ben weinig origineel denk ik, maar ik ben blij dat de
dames toch wel blijven

bestaan.




- Coach F-pupillen

Zomerstop, lekker uitrusten van 10 maanden voetbal. Nou ja
uitrusten? Dat heeft de coach al gedaan tijdens het seizoen. Hij
heeft zich namelijk twee keer verslapen in een paar weken tijd.
Een schande natuurlijk voor iemand die altijd zegt dat zijn pupillen op tijd moeten zijn en als
ze er niet zijn zich van te voren moeten afmelden. Mijn excuses hiervoor!

Nu weer even terug bij het voetbal. Het was een leuk seizoen en vooral na de
winterstop. We hebben zelfs een tijdje meegedaan voor het kampioenschap, maar dat bleek
net iets te hoog gegrepen voor ons. Dat geeft helemaal niets, want we hebben met zijn allen
lekker kunnen voetballen. Soms was het wel eens lastig dat we met maar liefst 12 kinderen
waren. Als je dan 7 tegen 7 doet moeten er maar liefst 5 wissel staan. Gelukkig wilde de
tegenstander wel eens 9 tegen 9 spelen. Toch heb ik nooit een spelertje horen klagen dat zij of
hij wissel moest staan. Dat komt mede doordat iedereen ongeveer net zo veel wisselbeurten
heeft gehad dit seizoen en dat is wel zo eerlijk natuurlijk!

In de maand mei hebben we maar liefst vier toernooien gespeeld met wisselend
succes, maar we hebben wel elk toernooi een beker gewonnen! Op 12 juni hebben we als
afsluiting van het seizoen een voetbalochtend gehad. Eerst lekker partijen, daarna penalty’s
schieten en als laatste hebben we met zijn allen patat gegeten. Voor sommigen waren dit de
laatste acties bij de F-pupillen. Levi, Nicole en Fiona veel succes bij de E-pupillen. Fleur,
Stefan, Thomas, Wessel, Robin, Eva, Willem, Henk en Jarie zie ik volgend seizoen graag
weer terug. Blijf deze zomer in ieder geval lekker oefenen met de bal (Op het zwembad,
trapveldje of gewoon in de huiskamer, overal kun je voetballen), zodat jullie nog beter als
jullie nu al zijn op de eerste training verschijnen.

Als laatste wil ik de ouders bedanken voor het telkens weer ongekende enthousiasme
waarmee ze elke zaterdagmorgen op het voetbalveld verschijnen. Dat maakt het voor ons
leiders extra leuk en ga je elke zaterdagmorgen met veel plezier naar het voetbalveld. (als hij
zich ten minste niet verslaapt!) Overigens nog hartstikke bedankt voor het mooie shirt dat ik
heb mogen ontvangen van de F-selectie.
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Naam

Geboorteplaats en —datum
Broertjes/zusjes
School/groep

Elftal

Positie

Favoriete voetbalclub
Mooiste tenue

Lelijkste tenue

Beste trainer

Mooiste goal

Beste voetballer
Slechtste voetballer
Wie wordt er Europees Kampioen
Leukste schoolvak
Minst leuke schoolvak
Leukste t.v. programma
Mooiste muziek

Beste zanger(es)/groep
Wat je later worden wil
Lekkerste eten

Wens

: Sven Hordijk

: Noordeloos, 21 juni 1991

: Dennis, Gillian

: Oude Hoven Uilenhof klas 1 vmbo/havo

: D1

: rechts of links half (ligt aan hoe de leider zijn pet staat)
: AJAX (ook het Nederlands elftal natuurlijk)
: Monaco thuis

: Chelsea thuis

: Marco van Basten

: Cristiaan Chivu 1-2 Vitesse-Ajax

: Wesley Sonck (en ook mijn broer)

: Patrick Kluivert

:Frankrijk, maar ik hoop Oranje natuurlijk!!!

: muziek en biologie

: tekenen en drama

: Idols

: pop of rustige muziek

: Jon Bon Jovi/Marco Borsato

: prof drummer dus: wereldberoend

: shoarma

: dat het over is in de voetbalwereld met al die

smerige overtredingen

%
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Zaterdagochtend 12 juni 2004 hebben we mixtoernooitjes gehouden.

Dat betekende dat de E en de F door elkaar werden gedaan en in groepen werden gedeeld en
dan moesten die groepen tegen elkaar spelen. Elke groep kreeg een letter. Er was een groep A
t/m G.

Daarna gingen we penalty’s schieten en Perry stond op doel. Je mocht twee keer schieten en
als je hem in het doel geschoten had, mocht je door naar de volgende ronde.

Na de penalty’s hebben we friet gegeten en het was super-leuk.

Van Daisy Boogerd en Eva v.d. Schans




FAMILIEDAG 12 JUNI 2004
Een groot succes.......

Een idee wat volgens mij door Wim de Jong gelanceerd werd een half jaar geleden. En het
bestuur heeft super op dit idee ingespeeld. Een dag voor sponsors, vrijwilligers en verdere
leden van de vereniging.

Het begon allemaal om 10.00 uur toen de pupillen en de meisjes een mix toernooi afwerkten.
Daarna was er een wedstrijd om de penaltiesbokaal. Perry Blokland kreeg het zwaar te
verduren. Anja Slob won de beker voor de meisjes. Art Kruis versloeg na een lange strijd
Martijn van de Graaf die 2° werd. Perry, die zeker 100 penalties moest zien te keren was dan
ook blij dat het voorbij was. Daarna was er patat en frikandellen voor de deelnemers.

Na de middag begon het mix toernooi voor de junioren en de senioren plus dames. Er waren 5
partijen. De ploeg van Gert Maasland rekende zich tot de favorieten maar waren na reeds 1
wedstrijd volkomen ontredderd. Ze streden tegen de witte ploeg die het befaamde “catenacio”
systeem speelde. Zij verdedigden zich met alle middelen en wonnen (ook volgens Gert) dik
verdiend. Gestimuleerd door de complementen van Gert won wit vervolgens zelfs het
toernooi. De oranje ploeg van Lex kwam een punt tekort. Zij rekende zich na een schlemielige

zege op wit reeds rijk maar speelde vervolgens 2x gelijk. Maar ja Lex.... rekenen is ook een
vak.

Daarna was het borreluurtje aangebroken (wat tot 1.00 uur ’s nachts zou duren). De
consumpties waren voor de gelegenheid zeer netjes geprijsd en er werd dan ook royaal
genuttigd. Om 18.00 begon de openingswedstrijd van het EK. Portugal kwam al snel achter
door een goal van de nu al legendarische Karagunis van de Grieken. Het was dus heerlijk
kijken totdat vlak voor rust Corrie Bassa de TV uitzette en ons als een stel schapen naar
buiten dreef voor het officieele gedeelte van de avond. Wat namekkerend volgden we de
immer luidruchtige herder.

Tijdens het officieele gedeelte werden er diverse lintjes uitgereikt aan jubilarissen (daarover
meer elders in de clubkrant). Tevens werd Wim de Jong uitgezwaaid. Toch de trainer die na 8
jaar weer eens een periode wist binnen te slepen met het 1° elftal. Maar wat ook belangrijk is,
gewoon een aardige vent om het is op z’n “Noordeloos” uit te drukken. Je moet er toch niet
aan denken dat een Co Adriaanse hier trainer zou worden met zijn bizarre ideeen. Ook werden
de kampioenen van de C gehuldigd. Zij werden onder leiding van Jaap en mark ongeslagen
kampioen.

Na het officieele gedeelte begon de barbecue. Ook dit onderdeel van het programma slaagde
ruimschoots. Daarna was het uitbuiken en indrinken geblazen. Een enkeling schijnt
vervolgens zondagmorgen de man met de hamer op bezoek te hebben gehad.... Het gerucht
gaat dat ze nog liever de belastingdienst over de vloer hadden gehad..

Al met al dus een zeer geslaagde dag die zeker voor herhaling vatbaar is.

Koen

Zie voor foto’s: www.Noordeloos.nl
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Dinsdag 6 juli 2004

Mijn stukje in het vorige clubblad eindigde met de vraag of er in de gemeente Giessenlanden
een sporthal gebouwd zou worden, waarvan ook onze vereniging gebruik zou kunnen maken.
Het antwoord is bekend: geen sporthal! Op een genomen besluit valt niet meer af te dingen.
De Sportvereniging Noordeloos zal in voorkomende gevallen moeten hopen gebruik te
kunnen maken van de sporthallen in de omliggende gemeenten. In Liesveld is er een in
aanbouw, Zederik heeft een hal in Meerkerk, Hardinxveld- Giessendam bouwt er een bij,
Gorinchem heeft er twee die druk bezet zijn en Leerdam en Lingewaal (Asperen) bieden
mogelijk soelaas.

De kracht van onze voetbalsport is de onvoorspelbaarheid. Nooit weet je tot aan de laatste
seconde van de laatste minuut hoe de afloop zal zijn. Zie de voorbeelden tot nu toe in het EK-
toernooi in Portugal. In de voorbereiding naar dit kampioenschap waren de resultaten van ons
Oranjeteam niet bemoedigend. Een tendens die zich helaas heeft voortgezet.

De voetbaljaren gaan voort, competitie na competitie dient zich aan. Voor Noordeloos 1 was
het seizoen 2002 - 2003 verrassend. Het bereiken van de nacompetitie was voor onze
vereniging tenslotte een hoogtepunt. De jaargang 2003-2004 is tegengevallen. Mensen die
deskundiger zijn dan ik zullen ongetwijfeld in deze editie hun licht daarover hebben doen
schijnen. Nu de voetbalvakantie is aangebroken kunnen we mijmeren over het aanstaande
seizoen 2004-2005, waarvoor de bal in september officieel aan het rollen wordt gebracht. De
competitie- indeling is weinig verrassend. Het aantal derby’s is groter dan vorig jaar. Vier
Giessenlandse clubs zijn weer verenigd. Zal Stedoco de verwachtingen waarmaken? Verovert
Arkel het verloren terrein terug (dat geldt ook voor Streefkerk) of zal Peursum eindelijk een
keer doorstoten naar de derde klasse?

Mijn prognose voor onze groenzwarten? Ik verwacht dat we in het rechter rijtje zullen
eindigen; het behalen van een positie in het linker rijtje zou in mijn ogen een topprestatie zijn.
De indeling vindt u elders in dit nummer en op Noordeloos.nl.

Als gast van de KNVB Zuid 1 was ik onlangs op een bijeenkomst in Baarle Nassau; daar
werd een korte inleiding gehouden door mevrouw Erica Terpstra, voorzitter van NOC NSF.
Zij vertelde dat er in de sport in Nederland 1, 1 miljoen vrijwilligers actief zijn. ,,Jk neem mijn
pet af voor iedereen; dank aan allen voor het werk dat wordt gedaan. Nadrukkelijk betrok zij
de voetbalclubs in haar woorden van dank en waardering. ,,Het clubhuis is voor velen een
tweede thuis. Het is jammer dat de jeugd het wat gemakkelijk opneemt. Het werk gaat aan
hen voorbij,”aldus mevrouw Terpstra. Zij vertelde dat er verenigingen zijn die alleen nog
jeugdleden accepteren als de ouders bereid zijn enkele keren vrijwilligerswerk te verrichten.
De NOC NSF- voorzitter roerde ook aan dat er ouders zijn die zich bij wedstrijden van hun
kinderen langs de lijn misdragen. ,,Besturen moet tegen misdragingen optreden, doen zij dat
niet dan lopen hun verenigingen het risico dat hun sponsors zullen afhaken.”

Hoor je van zulke problemen dan realiseer je je dat onze Sportvereniging Noordeloos op vele
facetten een voorbeeld voor velen is.

Op teletekst van TV Rijnmond las ik dezer dagen dat vijftien Rotterdamse voetbal-
verenigingen in zo’n grote financié€le nood verkeren dat het nog maar de vraag is of de KNVB
hen accepteert voor de nieuwe competitie.

Dinsdag de zesde juli 2004 is nabij: dat wil zeggen dat we beginnen aan het zestigste
levensjaar van onze vereniging. Laten we met zijn allen het kleinood, dat Sportvereniging
Noordeloos heet, koesteren!

Henk sr Bovekerk
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21.
24,
23,
24.
25
26.
21,
28.
29.
30.
31
32
33.
34.
33.
36.
37.
38.
30,
40.

Oplossing puzzel :
1.Uitgeest, 2. Winkel, 3. Loenen aan de Vecht, 4. Oudewater, 5. Heiligerlee, 6.
.~ Wildervank, 7. Amstelveen, 8. Oude Tonge, 9. Wageningen, 10. Vlodrop, 11.
Amsterdam, 12. Oirschot, 13. Ter Apel, 14.Vianen, 15. Akersloot, 16. Enkhuizen, 17.
Oudewater, 18. Amerongen, 19. Sneek, 20. Terneuzen

De winnaar is: B.C. de Jong, Van Brederodestraat 9, Noordeloos

PLAATSNAMEN RADEN

Het enige dat je hoeft te doen, is op de plaats van de puntjes de passende
plaatsnaam invullen. Het moet wel een bestaande, Nederlandse plaatsnaam zijn.

Er worden uitsluitend Nederlandse plaatsnamen gebruikt

Opgaven

Als je hard fl-........ ze het boven wel

Altijd weer leuk, een bezoekje aan het .....-andenpunt

Onvoorstelbaar hoe v-......... stond tijdens de kermis van de zomer

In alle vroegte bracht de strooiploeg een laag ............ -an

Mij benieuwen of die Peper wordt gesc-.....

Dacht ik dat ik op een .....-der was gestuit. Bleek 't smeerkaas te zijn!

Een beetje wind hoeft toch geen be-......-ing te zijn de boot naar Friesland te nemen
Wat bent u s-.......-emeester. Over uw declaraties stelt toch niemand stekelige vragen
Na de koers ......... -ners meteen onder de douche

Jullie eten h-.......-r zelf ook wel eens een maaltje mosselen?

Bij verkiezingen in Arkan-.......... -egenstanders van Clinton tot nu toe bot

Jan Huygen ontplofte bijna toen zijn mannen tegen zijn beve-.......... op het galjoen
Als ik met gloeiend sop de stoep schr-.....-pen de stenen nog minutenlang na

Wie in de kassen werkt hoeft geen ....... -ergoed te dragen

Visserslatijn: Hij beweert met één .......... -tien gevangeti te hebben!

Doet u toch maar die andere jurk, want de-.....-e kakkerig

Nu ze met een chronisch gebrek aan ........ -en, blijven ze maar flauwiteiten spuien
Tot zijn ontsteltenis zag de chef-......... beestjes in de bouillon drijven

‘Dit is een probaat middel teg-........ -ljeuk’, verklaarde de huidarts minzaam
Nooit geweten dat er op de Veluwe bizons zijn, maar ik zag net een k-.....-open
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Sponsor nieuws.

Deze keer geen jassen of shirts, maar een nieuw reclamebord geschonken door
de fa. Gebr. Muilwijk. Onze dank hiervoor. Ook de dug-outs zijn herkenbaar
geworden voor onze thuisspelers en gasten. Tot zo ver voor deze keer.

De sponsorcommissie.

&2 5.V NOORDELOOS «»

GASTEN
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- GROTE VERLOTING

Op 22 mei heeft de grote verloting weer plaatsgevonden. Ook dit jaar waren er weer 4500
loten beschikbaar. En met dank aan onze trouwe leden werden ze ook nu weer allemaal
verkocht. Het liep dit jaar dan ook echt gesmeerd. Moesten we anders het dorp in om te leuren
met de nog niet verkochte loten, dit jaar hoefde dat niet en daar waren ik en mijn trouwe
helpers maar wat blij mee. Ook dit jaar hadden we weer enkele buitensporige verkopers van
loten. De broertjes Vonk (Mark en Lex) verkochten ongeveer 10 boekjes per persoon. Zo zie
je maar weer; “beter goede ex-buurmannen dan verre vrienden”. Maar dit jaar was Elly de
Jong echter weer de topper met 15 verkochte boekjes. Maar zij heeft op het gemeentehuis dan
ook wel zeer goede connecties. Alle ambtenaren van Giessenlanden zijn bij Elly de pineut.
Arme ambtenaren, want er viel niet veel prijs op deze lotnummers. Er was dit jaar maar één
persoon die zijn boekje onverkocht liet inleveren door zijn broer. Dit boefje “verdient” het
dan ook genoemd te worden. Het was de blonde Maradonna uit de D te weten Bram Bor.
Enne.. Wiebe, volgende keer laat je het je broertje zelf inleveren hé?

Hieronder volgt de volledige uitslag. Opvallend dat er dit keer heel veel leden bij de
prijswinnaars zitten. Ook niet meer dan terecht daar ze zeer veel loten afnamen dit jaar. Ook
moeten we Toyota Schouten natuurlijk weer bedanken die ook dit jaar weer de
drukkerijkosten van de lootjesboeken sponsorden.

Koen

1% prijs Dennis Schouten, Noordeloos 9° prijs José van Driest, Goudriaan

2° prijs Lennart de Jong, Groningen 10° prijs Wilma de Jong, Dordrecht

3° prijs familie Kruis, Noordeloos 11° prijs Hans Troost, Noordeloos

4° prijs Bertus Duijm, Noordeloos 12° prijs Jan Philip de Koning, N’loos
5° prijs Henriétte van Oort, Noordeloos 13° prijs Alfred Broere, Goudriaan

6° prijs Henriétte van Oort, Noordeloos 14° prijs Hanno van Vuren, Gorinchem
7° prijs Loek Bassa, Nieuwpoort 15° prijs Fij Versluis-de Jong, Meerkerk

8° prijs Mirjam Westerlaken, Bab.broek

zij hadden de echte prijs! De C KAMPIOEN

T

L.



vel ee beurt

v



pvic 5 O
TR o,
‘W‘Fm y
\s
~ wwww. pinkelotje.nl

De oplossing van de puzzel en de kleurplaat kunnen worden ingeleverd bij Bea Trappenburg
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Fa. Gebr. De Kuiper

aarmemers— verﬁuur en foonbedn;f

:I'-'_baggerwerken
i beschc-enngen

KAPSALON NICOISE

Molendijk 187- Sliedrecht
Tel. 0184 - 412994

GEKNIPT VOOR HEM EN HAAR

) . bruggen

. besttatmgen
e riolering

i * beplantingen
® sloopwerken

Indusirieterrein M;ddenweg :
Middenweg 7 il
Noordeloos
Postbus 1067

3280 AB Giewenburg ||
Tel. 0183 - 406000
Fax 0183 - 406010

NOL BIKKER MOTOREN

Verkoop motoren - jet-ski’s

s ATk

Grotewaard 8

4225 PA Noordeloos
tel.0183-582200
fax.0183-582821

&)

B Kawasalki

Bikker landelijk onroerend goed b.v.

Wonen en werken in het buitengebied
Aangeboden / gevraagd :

- diverse losse percelen grond
- melkquotum (div. percentages)
- landelijke woningen

Van Ekeren
Koster

E-mail: mark@blkkermakelaamlj nl
Internet: www.bikkermakelaardijnl -

Vioerenbedrijf
Schippers
&
Van den Enden

Dorpsweg 1
4221 LD Hoogblokland

Tel: 0183 - 582771
Mob: 06 - 54207003
Fax: 0183 - 588484




