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~Cluborgaan van de Sportvereniging Noordeloos

REDAKTIONALIA

De laatste clubkrant van het seizoen 2001-2002 ligt alweer voor u. De vroege vogels zijn de
vakantiekoffers al aan het pakken en hebben geluk. Zij kunnen deze clubkrant als leesvoer
meenemen naar hun vakantiebestemming. Wat zullen ze zoal aantreffen in deze laatste versie.

Vermeldenswaardig is in ieder geval het kampioenschap van ons B-elftal. Uiteraard zal hier
uitgebreid aandacht aan besteed worden. Wat ook opmerkelijk was is het veroveren van de
penalty-bokaal in het toernooi voor ploegen onder de 23 jaar. Zo op het eerste gezicht ziet de
toekomst van Noordeloos er zonnig uit.

Uiteraard zal de voorzitter zijn woordje doen. De diverse aanvoerders van de verschillende
elftallen zullen de resultaten van hun ploeg nog eens extra onder de aandacht brengen en
verder zijn er natuurlijk alle vertrouwde rubrieken.

Als laatste wil de redactie nafuurlijk Theo Hoffman feliciteren met zijn koninklijke
onderscheiding en wensen wij iedereen een goede vakantie toe.
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DAGBOEK VAN DE VOORZITTER

Beste leden en/of medewerk(st)ers,

Om deze aflevering van dit dagboek maar eens bij het einde te beginnen: Ik wens jullie allen
een goede vakantie, dichtbij huis of ver weg. En hopelijk ook tijdens het komende Oranjefeest
(26 juli - 3 augustus).

Weer is er een verenigingsjaar voorbij; weer hebben velen (jong en oud) dankzij de
Sportvereniging Noordeloos actief of passief kunnen genieten van de voetbalsport. Vreugde
en verdriet, mee- en tegenvallers. Noordeloos 1 verbaasde onder leiding van Wim de Jong
velen. Ondanks dat er ook hier teleurstellingen waren is de naam van onze vereniging positief
neergezet. Met 32 punten uit 22 wedstrijden belandden we op de achtste plaats. Aanvankelijk
hadden we verwacht dat er meer in zou zitten. We zijn niet ontevreden maar het wreekt zich
dan dat we een kleine vereniging zijn met een smalle basis. Vallen er spelers uit (blessures,
schorsingen of welke oorzaak dan ook) dan zie je dat terug in de resultaten. Onze jongens
hebben het menige tegenstander sportief moeilijk gemaakt. Van de eerste vijf behaalde alleen
Groot-Ammers de volle winst op Noordeloos. Gefeliciteerd Groot-Ammers met dat
kampioenschap. Dat wel, maar er blijft een vervelend bijsmaakje over de opstelling van die
club.

Ik hecht eraan op deze plaats ook ons tweede team te complimenteren. Een prima prestatie na
de promotie van vorig jaar. Spelers en begeleiders, hartelijk dank voor jullie inzet.

Streetkerk is ook gepromoveerd. Van harte gefeliciteerd Streefkerk en in het bijzonder trainer
Gert de Kruijk. Het was een lange en geen gemakkelijke weg. Noordeloos ontfutselde
Streefkerk vier competitiepunten.

Thuis behaalden we één punt; dat resultaat overtrof alle verwachtingen, omdat we na twintig
seconden al achter stonden. Die juichkreet van onze kersverse-oud-trainer kwam ruw bij me
over. Ik moest eraan wennen dat hij inmiddels tot de tegenpartij behoorde.

De 3-0 zege in de uitwedstrijd was voor mij een dubbele verrassing. Die middag wonnen onze
B- junioren met 16-1 bij Papendrecht B3.

Noordeloos 1 scoorde de afgelopen competitic 44 doelpunten. Dat zijn er wel eens meer
geweest. Positief was dat we een positief doelsaldo (zeven) bereikten. Dat is wel eens veel
slechter geweest.

Voor het nieuwe seizoen (hopelijk weer met de verenigingen uit Giessenlanden) hopelijk een
beter saldo: meer doelpunten vo6r en minder tegen!

Ik hoop ook dat het aantal schorsingen nog beperkter zal zijn. We zijn dankbaar dat er steeds
weer scheidsrechters zijn, we accepteren ze zoals ze komen en zijn, maar toch heb ik wel eens
bedenkingen bij hun optreden.

Een voorzitter dient in zulke gevallen geen namen te noemen, dus die houd ik dan ook nu
voor me!

We vierden deze competitic een bescheiden feestje: Noordeloos B1 werd kampioen met 53
punten uit 20 wedstrijJden (17x gewonnen, 2x gelijk en 1x verloren). De score was 83
doelpunten voor en zestien tegen.

Het was een genoegen vaak bij dit team aanwezig te zijn: spelvreugde en vriendschap. Op
deze wijze doorgaan jongens!

Een broodmaaltijd na de kampioenswedstrijd, een rondrit met de kar van Theo Hoffiman en op
24 mei ’s avonds een barbecue voorafgegaan door een uurtje vissen. Dat was erg gezellig.
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De jongens krijgen een (klein) blijvend aandenken aan het kampioenschap. Weoorden van
dank aan het adres van leider en assistent- trainer René Bassa en trainer Wim de Jong mogen
op deze plaats niet ontbreken. Dank Wim, dat je bij thuiswedstrijd van Bl, voorafgaande aan
de wedstrijden van Noordeloos 1 steeds aanwezig was.

Die kampioensmiddag in het clubhuis was berengezellig. Diverse senioren feliciteerden de
jongens even, anderen liepen hen straal voorbij, maar dat is ook een vorm van medeleven!

De vakantie is aanstaande, vergeet echter niet dat er in en rondom het clubhuis en op de
velden nog veel werk valt te verzetten.

Een prachtig idee van Hans Bassa om op 22 juni oud- Noordeloos en oud- VVAC te laten
aantreden voor een herhaling van de wedstrijd op 31 mei 1986 toen Noordeloos de
beslissende wedstrijd van de nacompetitie won en promoveerde. Een prachtige
zaterdagmiddag toen, in alle opzichten! Ook ons jeugdteam van toen treedt aan tegen het dito
VVAC van 1986.

Vrijdag 26 april en alles wat eraan vooraf ging staat met grote letters in mijn agenda. Op 7
juli vorig jaar heb ik namens de vereniging een brief gestuurd naar burgemeester C. Bakker
van Giessenlanden met het vriendelijke verzoek of hij ons lid en bestuurslid Theo Hoffman
wilde voordragen voor een koninklijke onderscheiding, die in april 2002 tijdens de zogeheten
lintjesregen uitgereikt zou kunnen worden.

De aanvraag werd ondersteund door het bestuur van de KNVB Zuid 1. Theo is immers sinds
1988 KNVB- consul. Ook het bestuur van IJsclub Voorwaarts ondersteunde de aanvraag. De
papieren worden ingediend en dan begint het grote wachten. Je praat er met niemand over,
zelfs niet met de leden van het bestuur. Secretaris Jan Willem Smit heb ik in een eerder
stadium geinformeerd.

In de clubagenda schreef ik ,.clubhuis besproken door de KNVB voor een vergadering.” In
maart informeerde Wim van den Berg bij mij of die bijeenkomst zou doorgaan, want hij had
voor die avond een wedstrijd. ,,Kan niet Wim, clubhuis wordt door de KNVB gebruikt,” jokte
ik.

Rond 10 april werd ik door de gemeente Giessenlanden geinformeerd dat de onderscheiding
aan Theo was toegekend.

Vervolgens moet er georganiseerd worden, in alle stilte overigens. Corrie Bassa werd
ingelicht voor de bijeenkomst ’s avonds in het clubhuis.

Hoe krijg je de persoon in kwestie in het gemeentehuis zonder dat hij er lucht van krijgt?
Soms ligt een oplossing voor het oprapen. Onze oud- voorzitter Hendrik van Vuren was
inmiddels wethouder van de gemeente Giessenlanden geworden. Met hem kon ik gemakkelijk
een deal maken. Hendrik nodigde Theo en mij uit om op vrijdag 26 april om kwart over negen
op het gemeentehuis te zijn voor een bespreking over het parkeerterrein. Theo en ik ontvingen
een papieren brief. Ook wethouder De Kreij zou ons ontvangen. Op dat punt was het dus
rond, maar... hoe zou Theo erover denken om op een werkdag opgeroepen te worden om naar
het gemeentehuis te komen?

Je moet in zulke gevallen geen halve maatregelen nemen, dus belde ik naar de heer De Goeij,
de baas van Theo bij het Hoogheemraadschap Alblasserwaard en Vijtheerenlanden.

Wie is die baas? Er was me ter ore gekomen dat Theo een aantal maanden geleden gehuldigd
was vanwege een ambtsjubileum bij het Hoogheemraadschap. Goed, dan maak je daar een
praatje over en je informeert naar de naam...

Intern werd zo successievelijk iedereen op de hoogte gebracht. Theo’s dochter Jolijn
informeerde haar man, moeder en zussen. Hans Hoffman werd ingeschakeld om de familie
van Theo in kennis te stellen en dat alles onder geheimhouding uiteraard. '
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Even negen uur op 26 april stond ik bij Theo voor de deur. Adrie deed open en vertelde dat
Theo, terwijl hij nog binnen was, dat hij geen jasje aan wilde. Hij ging in trui en spijkerbroek
mee. ,,Ze wilden dat ik een overhemd en een jasje aandeed, ikke niet, het zijn maar gewoon
de wethouders,” zei hij in de auto en in zulke omstandigheden spreek je niemand tegen. ,,Ja,
ik heb mijn goeie pak aan, maar ik moet straks uit met Joke; ik hoop dat het niet te lang duurt,
“zei ik. Theo was het met mij eens.

Wij samen naar het gemeentehuis. Terwijl ik het parkeerterrein opreed zag ik in een glimp de
baas van Theo lopen (hij was uitgenodigd bij de plechtigheid aanwezig te zijn); ik zette de
auto zo neer dat Theo hem niet zag. Toen we naar de ingang liepen was hij uit het zicht. ,,We
komen voor de wethouder, we lopen maar direct door naar boven,” zeiden we tegen de
receptioniste.

Heé,hé. Theo zat in de kamer van wethouder De Kreij, wethouder Van Vuren had nog andere
gasten. Het gesprek ging uiterst serieus over de toestand van ons parkeerterrein en hoe het in
de toekomst verder zou moeten.

Toen, even later, stemmen op de gang. Daar verschenen Adrie en Jolijn Hoffman in de
wethouderskamer met onder hun arm het pak van Theo.

»Theo, het wordt vandaag een leuke dag, doe gewoon mee,” zei ik.

Onmiddellijk daarna was de kamer van de wethouder de privé-kleedkamer van Theo
Hoffman. Hij werd in het pak gehesen. ,,Jullie hebben me bij de bok gedaan,” zei Theo
herhaaldelijk, maar hij vond het niet erg. Wat er precies allemaal aan de hand was werd hem
duidelijk toen hij in de raadszaal zat waar hem door burgemeester Bakker werd medegedeeld
dat hij was benoemd tot Lid van de Orde van Oranje Nassau. Een prachtige onderscheiding en
een schitterend ereteken.

Na de uitreiking van de onderscheidingen werden alle gedecoreerden door een
vertegenwoordiger van hun organisatie toegesproken.

Namens onze vereniging mocht ik dat doen. Ik heb ondermeer het volgende gezegd:

,» Beste Theo, daar zit je dan.

Gelukkig maar dat de wethouders De Kreij en Van Vuren jou juist vanmorgen hier op het
gemeentehuis wilden spreken ,,over het onderhoud van het parkeerterrein en enkele andere
aangelegenheden betreffende het sportpark De Noordeloos.”

Lieve Adrie. Jolijn, Wim, Cora, Mariska en Aria geniet van deze dag. Wie anders dan jullie
weten van nabij hoeveel uren jouw man, jullie vader beschikbaar stelt voor de
Sportvereniging Noordeloos.

Zijn de terreinen te nat dan moeten ze droog gemaakt worden, drainage opgraven, gaatje
steken.

Zijn de velden te droog dan moet de beregeningsinstallatie worden ingeschakeld, van de
vroege ochtend tot de late avond, tussen de middag, voor het avondeten en na de koffie. En
tussendoor nog even een half uurtje rondjes hardlopen om de conditie op peil te houden.

Jullie dames, hebben daarbij menigmaal de helpende hand geboden.

.~Adrie en de meéden hebben me even geholpen,”heb je me dikwijls gezegd. Steeds weer Theo
sta je klaar voor onze Sportvereniging. Elke keer weer maak je waar wat er op de gevelsteen
op ons clubhuis staat:

»Samen, voor elkaar, werken legt de toekomst open”

In een van uw decemberoverdenkingen rekende u, burgemeester Bakker, voor hoeveel
verenigingen er in Giessenlanden zijn. Zo’n 300, zouden in die verenigingen wekelijks 5
mensen twee uur werken voor de samenleving dan is er al sprake 3000 mens - uren.
Vrijwilligerswerk: een miljoenenbedrijf als je dat omrekent in een gemiddeld uurloon, zo
luidde uw conclusie. Het was een voorzichtige inschatting.



Mensen van dat breed geschakeerde miljoenenbedrijf zijn vandaag hier en elders in den lande
in het zonnetje gezet.

De Sportvereniging Noordeloos prijst zich gelukkig deze medewerker van het
miljoenenbedrijf met zijn gezin in haar midden te hebben.

Ooit voerde de NCRV de actie 4x Z N gebaseerd op een Bijbeltekst over de naastenliefde.
Overdrachtelijk kun je zeggen: Vrijwilligers zoeken zichzelf niet, zij doen het voor anderen,
soms veel meer dan ze zich bewust zijn.

Zes dagen per week staat SVN bij jou, Theo, centraal. Veel dank daarvoor.

Toen ik enkele jaren geleden in deze zaal ook zo’n prachtige onderscheiding kreeg zei
Hendrik van Vuren hier namens de Sportvereniging tegen me dat het krijgen van een
onderscheiding niet betekent dat je mag stoppen, maar dat het een aansporing is om door te
gaan. Dat geldt ook voor jou, Theo.

De glans van het koninklijk eerbetoon voor jou straalt in de eerste plaats af op je gezin, maar
ook op onze vereniging. Nog vele goede jaren toegewenst!

Theo je bent nog niet van ons af.

Vanavond om acht uur word je in het clubhuis verwacht. De in onze kantine ‘geplande’
KNVB — bijeenkomst, die al maanden in de agenda staat, gaat toevallig niet door!

Theo, nogmaals van harte gefeliciteerd. Ik doe dat mede namens IJsclub Voorwaarts,
waarvoor je ook actief bent geweest en ook namens de KNVB, waarvan je consul bent.”

Zoals bekend is hebben velen die vrijdagavond van de gelegenheid gebruik gemaakt om Theo
en zijn gezin te feliciteren.

Elders in dit clubblad leest u in het verslag van de DB- vergadering dat er op zaterdag 4 mei
een opruimochtend is geweest. Enkele leden van het bestuur hebben wat overtollige spullen
opgeruimd; wat bruikbaar materiaal is afgegeven voor de rommelmarkt van de NH- kerk.

Op vrijdag 10 mei werd Noordeloos verrijkt met een borstbeeld van oud- burgemeester
Schakel, gemaakt door beeldhouwer Marcus Ravenswaay uit Hoogblokland. Ik ben blij dat
ook onze vereniging een kleine bijdrage heeft geleverd voor deze herinnering aan de man die
ook voor onze vereniging altijd een warme belangstelling had. Namens het bestuur heeft
onder anderen Corrie Bassa de onthulling bijgewoond.

Noordeloos krijgt overigens ook een Burgemeester Schakelstraat en wel het straatje in het
verlengde van de Ontmoetingskerk. Een klein straatje voor een groot man!

Op zaterdag 25 mei was ons traditionele Wallaard- toernooi. Ook langs deze weg dank aan
Wallaard Noordeloos BV voor de sponsoring en dank aan de mensen die zorgdroegen voor de
organisatie. Om zes uur die middag verrichtte notaris Dekker de trekking van de grote
verloting waarover u elders meer leest.

Op zaterdag 1 juni was het traditionele Arie Bassa Damestoernooi. Het derde team van
Stedoco won evenals vorig jaar de eerste prijs; Wilma de Jong speelde deze middag haar
laatste wedstrijd voor onze vereniging. Ongeveer 28 jaar lang heeft zij haar krachten aan onze
vereniging gegeven. En niet alleen dat, zij interesseerde ook haar partner Piet voor de
activiteiten van onze vereniging. Ook langs deze weg hartelijk dank namens allen!

Een clubjaar is bijna ten einde. En voor je het weet kondigt het nieuwe seizoen zich aan met
ondermeer het traditionele Toyota - toernooi.




Vé6r we goed en wel aan de vakantie beginnen wil het bestuur zich beraden op de toekomst.
Hoe gaat het de komende vijf & tien jaar met de Sportvereniging Noordeloos? Welke
verwachtingen hebben we en wat mogen/ moeten we van elkaar verwachten. Alle leden
krijgen vo6r de aanvang van het nieuwe seizoen een brief waarin het bestuur een en ander
uiteen zal zetten

Welke punten zijn er zoal aan de orde? Kantinemanagement; huishoudelijke dienst:
schoonhouden clubhuis/ kleedkamers; de daadkracht en bemensing van ons bestuur; ons
jeugdwerk, hebben we een plan of handelen we louter naar bevind van zaken,
opportunistisch? Hoe staan we er financieel voor? Hoe lang is onze polsstok? Reclame,
sponsoring, clubblad, welk perspectief is er. Wie doet wat en wat doen we met degenen die
niets of te weinig doen? Allemaal vragen waarop het antwoord van essentieel belang is voor
de toekomst van onze vereniging de Sportvereniging Noordeloos.

Ik eindig zoals ik begon: Ik wens u allen een goede vakantie!

Henk Bovekerk, voorzitter

Vergadering Dagelijks Bestuur op 3 april

Aanwezig de bestuursleden: P. van den Berg; H. Bovekerk (voorzitter); T. den Hartog; Th.
Hoffman; J. Kool; J.W. Smit. Afwezig met kennisgeving: C. Bassa en E. de
Jong

Inzake het 60-jarig bestaan in 2005 is besloten een feestavond te organiseren. Er zal worden
nagegaan of het mogelijk is Feyenoord of Ajax uit te nodigen om een wedstrijd te spelen. De
leden van het bestuur dragen suggesties aan om de financién bijeen te brengen. Feyenoord
kost € 20.500,00, alle kosten inbegrepen. Er wordt bestudeerd of er te zijner tijd sponsors te
vinden zullen zijn.Het aanleggen van een zwaardere waterleiding vanaf de openbare weg
wordt te duur. Er wordt bekeken of er via de gemeente wat gedaan kan worden.

De leveringsvoorwaarden met Heineken kan worden mogelijk ontbonden, echter dan moet er
nog een bedrag van fl. 2250,-- terugbetaald worden. Er zal navraag worden gedaan bij een
andere leverancier.

Verder moet er een opgave komen van de inkoop van frisdrank e.d.

De A- selectie heeft tijdelijk een verzorgster in dienst. De vraag ligt voor wat we ons
financieel kunnen veroorloven.

De brandweer heeft een onderzoek ingesteld inzake een aantal veiligheidsvoorzieningen.




In de bestuurskamer zal verlichting boven het bureau worden aangebracht.

Onderhoud brandblussers zal nader worden bekeken. Met de kantine- medewerk(st)ers
mensen zal een datumafspraak voor komend najaar gemaakt moeten worden voor cursus (één
avond) Verantwoord Alcoholgebruik.

Er is nog geen duidelijkheid over de vraag of onze vereniging een een
Bedrijfsschadeverzekering heeft.

Er wordt nagegaan of alle vrijwilligers lid van onze vereniging, althans zijn aangemeld bij de
KNVB. Een en ander in verband met de verzekeringen en de mogelijke wettelijke
aansprakelijkheid.

Het voorstel is enkele pupillendoelen aan te schaffen. Het bestuur gaat akkoord.

Het B-team en de F-pupillen kunnen kampioen worden.

Het voornemen is een (intern) tentenkamp voor de jeugd te organiseren.

Het materiaalhok dient geverfd te worden en de scheidsrechterskamer moet worden
opgeknapt.

De vraag is of de commissiekamer ook opgeknapt kan worden, maardan moet er eerst een en
ander opgeruimd worden. Hiervoor wordt zaterdag 4 mei aanvang 09.30 uur gekozen.

Er zal worden gekeken naar aangepaste tafels voor zowel de bestuurskamer en de kantine,
alsmede vloerbedekking in de bestuurskamer.

Financiéle zaken
De omzet in de kantine verloopt matig. Wellicht kan er bij mooi weer nog wat meer inkomen
worden verwacht.

Rondvraag
P.van den Berg deelt mede dat het dak nog nabehandeld moet worden voordat de rekening

betaald zal worden.

Er is een reclamebord beschadigd en dit zal moeten worden gerepareerd.

In de toekomst zal gekeken moeten worden wat er nog aan jeugd is, dit gerelateerd aan de
investeringen e.d. die dan gedaan moeten worden.Dit geldt ook qua bestuurssamenstelling
waarvoor niet ieder altijd evenveel tijd kan vrijmaken.

Het verslag van de DB-vergadering op woensdag 1 mei was nog niet gereed.

Het bestuur

Ledenadministratie S.V.N.

L 5 T adreswijzigingen
nieuwe leden

opzeggingen lidmaatschap
contributie-zaken

Graag kontakt opnemen met: Els van den Heuvel
Van Brederodestraat 50
4225 RE Noordeloos
Tel. 0183 - 58 27 37



SENIORENTRAINER

Seizoen 2001-2002

Wanneer ik dit opschrijf bedenk ik me: “ Je moet terugzien...
Terugzien; maar als club moet je toch verder... dus voorultkljken°
Vooruitzien; nieuwe ideeén, een vernieuwde impuls om weer verder te gaan ... te komen tot
een ideaal nieuw perspectief.

Maar om dit te bereiken moet je terugkijken, overzien datgene wat is geweest.....

Waarin veranderen; strakker — losser ?

Want zijn we niet allemaal hoopvol begonnen? Toyota bokaal gewonnen ; een betere start is
niet denkbaar. Een goede 1° competitiehelft, Gelijkspel tegen Reeland en Streefkerk, Winst
tegen Arkel, zelfs een derde plek....super toch?

Maar dan dient het gevaar zich aan; we willen meer — we moeten beter — we werden losser —
te snel tevreden?

Maar helaas; blessures — schorsingen — overmoed — gemakzucht. En dan helaas... nog wel
een enkele opleving, maar toch zak je terug.

En dan sta je daar op de ranglijst waar je misschien wel hoort.

En moet je dan treuren, of je opladen en zeggen: Het kan wel!! En dat zullen we laten zien
ook!!!

Dat laatste jaag ik na. Je grenzen verleggen — tot het uiterste gaan en de prestaties (van 1 en 2)
zo mogelijk verhogen.

We zullen hier best wel positief kritisch mee om moeten gaan, maar gaat het in de sport niet
vaak net zoals in het maatschappelijk leven : Weten is belangrijk, maar hoe dan positief er aan
werken.

Mijns inziens heeft de B 1 ons hierin de weg gewezen.

leder persoon is belangrijk, onmisbaar, alles en iedereen heeft zijn niveau, zijn waarde,
overschat en onderschat dus niemand en niets.

Hoewel ik niet op de kar mee kon, ook niet op de foto en niet werd genoemd in de pers,
Spelers, jullie prestatie is er niet minder om!

Jongens, ik ben trots op jullie en de club. René een dikke pluim!

Trainers houden veel, zoniet alles bij:

Meest getraind: 1 Koen, 2 Perry

Wie scoorde het meest: Koen 9, Ron 8, Leon 6.

Wie speelde het meest: Mark 22 , Perry 21,5, Gert 21

Als je op deze zaken terugkijkt is het vooral goed dat juist dat met de groep te doen. Wat dan
ook is gebeurd of nog zal plaats vinden.

Ook het eindresultaat van het 2° mag er zijn., maar ook hier kritisch bekeken, wat meer
trainen en wat andere zaken vooraf goed bekijken, levert soms nog wel wat extra puntjes op.
Al met al tevreden.

Ik wil bestuur, verzorging ( Hannie en Margreet ) , veldcommissie, hulptrainer Aart, bij de
Jeugd René, leiders Gerard, Peter en Herman bedanken. Het was fijn om met een ieder samen
te werken.

Voor het nieuwe seizoen hoop ik op een goede samenwerking met een ieder en een misschien
wat strengere trainer, en na een goede vakantie en feestweek, allemaal tot ziens.

Wim de Jong




AANVOERDER EERSTE ELFTAL

Het seizoen 2001/2002 zit er weer op. Als ze al bestaan dan zijn geschiedenisboeken van de
S.V.N. weer een seizoen rijker. Wat zou je als schrijver van deze boeken kunnen melden over
dit seizoen. Bij het doorbladeren van soortgelijke boeken van de grote clubs Ajax, PSV en
misschien ook wel Feijenoord wordt veelal melding gemaakt historische zeges op Europese
topclubs. In ons perspectief geplaatst zouden de uitoverwinningen op Arkel en Streefkerk
zeker in de analen opgenomen kunnen worden.

Vaak wordt ook melding gemaakt van onderlinge ruzies, persoonlijke hoogtepunten en
dieptepunten, trainerswisselingen enzovoorts. Wat dat betreft zal ons boek aardig gevuld
kunnen worden.

De wisselingen.

In de technische staf heeft er maar één tijdelijke personeelswisseling plaatsgevonden. Onze
vaste verzorgster Hannie was geblesseerd en haar taken zijn tijdelijk overgenomen door
Margreet. Ik heb begrepen dat Hannie volgend seizoen haar werkzaamheden weer zal
oppakken. Langs deze weg wil ik namens het eerste elftal Margreet bedanken voor haar inzet
gedurende de laatste maanden van het seizoen.

De ruzies.

Die zijn er heel wat geweest. Ja, ja, u zult denken nu wordt het spannend. Eindelijk de inside
information waar u al jarenlang op gewacht heeft. In navolging van de landelijke politiek ook
eindelijk openheid bij het eerste elftal van Noordeloos. Het moet maar eens afgelopen zijn
met die “achter de dug-out politiek™.

Laten we maar beginnen met de ruzies in zijn algemeenheid. Allereerst hebben we als ploeg
vaak ruzie met het doel. Volgens ons is het doel van de tegenpartij altijd kleiner en daarom
scoren wij zo weinig.

Het grootste probleemkind binnen ons elftal is toch wel Perry. Perry leefde in onmin met zijn
burgerlijke status en is daarom maar getrouwd. Veelal heeft hij ruzie met de voor en
achterkant van zijn warmloopshirt. Wat is nu voor en wat is nu achter. Ik heb het idee dat hij
het vaak maar gewoon aantrekt en als niemand wat zegt zal het wel goed zitten. Als laatste
heeft hij ruzie met de kledingdienst. Hij wil, samen met zijn leeftijdspartner Gert, nog wel
eens een tas vergeten.

Een goede tweede is Paul. Met name rond de winterstop heeft Paul veel ruzie gehad met de
haasjes en eendjes die voor zijn vizier verschenen. Volgens eigen zeggen heeft hij in het
dagelijks leven ook veel “wild” op het oog. Raakgeschoten heeft hij volgens mij nog niet.

Dan zijn er Lex en Leon. De tand des tijds krijgt vat op hen en zij beginnen dus ruzie met hun
fysieke gesteldheid te krijgen. Normaal gesproken hebben wij binnen ons elftal maar één,
niet nader te noemen persoon, die een abonnement op blessures heeft. Het is voor genoemd
tweetal een serieuze overweging om ook over te stappen op een abonnement.

Zo, eindelijk de informatie waarop u zat de wachten. Ik zou zelfs nog even door kunnen gaan
maar een geschiedenisboek moet niet te dik worden. Dan leest niemand het meer.
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De persoonlijke hoogte en dieptepunten.

Het persoonlijk hoogtepunt binnen onze vereniging heeft niet direct te maken met het eerste
elftal maar wil ik toch wel noemen. Het betreft hier de koninklijke onderscheiding die Theo
Hoffman heeft gekregen voor al zijn werk binnen onze vereniging.

Theo, koninklijke dankbaarheid voor al je werk binnen onze vereniging. Wat kunnen wij daar
nog tegenover stellen. Je zult het moeten doen met “gewone” dankbaarheid van het hele elftal.
En Theo, de koningin zal het je nooit aanbieden maar bij ons mag je natuurlijk altijd na afloop
van de wedstrijd gezellig een biertje komen drinken in de kleedkamer.

Ik weet nog goed dat ik in de eerste clubkrant van dit seizoen de uitspraak van onze trainer
citeerde. Je bent jong, fit en gezond wees blij dat je kunt voetballen en geniet ervan. Dat deze
uitspraak reeds dit seizoen een zo hoog waarheidsgehalte kreeg weet je ook niet op voorhand.
Ik doel hiermee op Bert den Hartog. Een paar seizoenen geleden zijn schoenen in wilgen
gehangen. Het begon weer te kriebelen en dit seizoen weer begonnen. Hij was al weer lekker
op schot in het tweede toen hij, vanwege hartproblemen, genoodzaakt werd definitief te
stoppen.

Bert, vanaf deze kant nogmaals veel sterkte toegewenst.

Het laatste hoofdstuk in een dergelijk boek is meestal een korte nabeschouwing op het
seizoen. Sportief gezien hebben wij een redelijk seizoen gedraaid. Helemaal tevreden kunnen
we niet zijn. Mijns inziens hebben wij teveel onnodig puntverlies geleden. Met name tegen
ploegen die lager geklasseerd stonden. Nu moet ik zeggen dat dit niet iets is van het laatste
seizoen. Zolang ik al deel uit maak van de hoofdmacht hebben wij altijd moeite gehad om
tegen lager geklasseerde ploegen punten te pakken. Misschien moet dit wel het speerpunt
voor volgend seizoen worden en wie weet waar we dan aan het einde van de rit staan.

Zo, het boek over het seizoen 2001-2002 kan mijns inziens dicht en de kast in. Voordat ik
afsluit wil ik iedereen die zich op de een of andere manier heeft ingezet voor ons elftal
hiervoor hartelijk danken. Verder wens ik iedereen een plezierige zomerstop en een goede
vakantie toe.

Cees Trappenburg.
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Noordeloos 2

WEER EEN SEIZOEN ACHTER DE RUG

Eind april was er alweer een seizoen achter de rug. Omdat de KNVB zo
graag de competities voor de maand mei afgewerkt ziet, moeten we alle
zeilen bijzetten om de wedstrijden allemaal te spelen. En dan komt het
mooi weer en hoef je geen competitic meer te spelen. Wellicht is het
goed dat de KNVB eens over dit punt gaat nadenken. Voor de 1°
elftallen is dit goed, omdat deze nog nacompetities spelen, maar voor de
andere elftallen levert het alleen maar problemen op. Zo moest er
bijvoorbeeld ook op 2° paasdag gespeeld worden. Een dag waarop de
meeste van ons veel liever andere dingen doen, moest er nu toch
gespeeld worden. Omdat een aantal echt niet wilde voetballen moesten
we beroep doen op anderen. Ik wil iedereen die ons elftal toen heeft
versterkt bij deze nogmaals bedanken. Al met al wil ik hierbij de KNVB
toch een gele kaart uitdelen wegens gemeen spel.

Maar genoeg over de KNVB. Nu is het tijd om terug te blikken op het
seizoen. In de vorige clubkrant kon nog gemeld worden dat we nog kort
achter de koplopers GJS 3 en SVW 2 stonden. Helaas was het slot van de
competitie hetzelfde als een aflopende voetbal. Er zat steeds minder puf,
gevoel en kracht in. In de meeste wedstrijden konden we de tegenstanders
niet meer onder druk zetten. De doelpunten bleven uit en de tegenstanders
konden wel steeds gemakkelijker elkaar en ons net vinden. En als dat al niet
mocht lukken gingen we ze wel zelf helpen door onnodige overtredingen,
slechte terugspeelballen en het gericht in de voeten van een tegenstander
inpassen. Gelukkig maakte Michel op doel over het algemeen wel een
betrouwbare indruk, anders had de schade wellicht nog groter uit gevallen.
Helaas eindigden we nu op een zesde plaats.

Dit helaas geldt echter alleen maar omdat we na een goede eerste
seizoenshelft misschien iets te hoge verwachtingen hadden.

Na het kampioenschap van vorig seizoen was de doelstelling vooraf aan dit seizoen duidelijk,
namelijk ons handhaven. Dit is uiteindelijk ook ruimschoots gelukt. Ook wil ik nog wel even
vermelden dat onze debutant, Gijs, zich zowel in het veld als na afloop met glans staande heeft weten
te houden. Tk zou hem volgens seizoen nog graag erbij willen hebben, maar ik kan me voorstellen dat
hij een stapje hoger kan, wil en mag.

Nu kan ik nog uitgebreid doorgaan over voetbal, de eindstand tot in detail

uitwerken (maar dat zal ergens anders in dit clubblad wel afgedrukt staan) @

en gewichtig doen over het belang van voetbal, maar er zijn veel

belangrijker zaken.

In de vorige editie van dit clubblad kon ik schrijven dat ik blij was dat
Bert den Hartog weer binnen de lijnen zijn kunsten aan het vertonen was.
Maar helaas was dit plezier van korte duur. Vanwege hartproblemen
moest hij alweer snel stoppen. Het spreekt voor zich dat dit zowel voor
hemzelf als voor ons een grote teleurstelling was. Maar hier blijkt toch
weer het beperkte belang van voetbal ... iemands gezondheid gaat toch
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boven alles. Ik wil
hierbij Bert, en zijn gezin, alle gezondheid van de wereld toewensen voor nog een lange en gelukkige
toekomst. Gelukkig zien we Bert nog zeer regelmatig langs de lijn.

Het seizoen is nog niet helemaal ten einde. Er resteren ons nog twee toernooien, thuis en in
Meerkerk. Dus nog 2 cups te pakken. We gaan ervoor. Aan het einde van een seizoen is het ook altijd
goed om iedereen nog eens te bedanken die het mogelijk maken om je hobby uit te kunnen oefenen
(Kritiek is er ook best wel, maar opbouwende kritiek hoort binnenskamers geuit te worden, dus dat
zal je van mij niet hier kunnen lezen).

Allereerst wil ik Peter en Herman bedanken voor hun leiderschap. Dit
is vast niet altijd gemakkelijk geweest, maar het is van onschatbare
waarde voor een elftal. Zonder jullie hadden we de afgelopen twee
seizoenen zeker niet zo goed gedraaid en was de sfeer zeker niet zo
goed geweest. Bedankt !

Daarnaast natuurlijk de wasvrouw(en). Wat een genot om wekelijks
in fris gewassen tenues te mogen spelen. Ik moet er niet aan denken

wekelijks die vieze, natte sokken uit elkaar te moeten plukken.
Bedankt !

Ook de trainers, Wim en Aart, bedankt voor de uren die jullie hebben besteed
aan het trachten ons iets bij te brengen. Wat moet dit soms slapeloze nachten
hebben gegeven. Bedankt !

En dan natuurlik ook onze sponsors. Rabobank (tenues), Henk Dekker
(tassen), Peter de Groot (inloopshirts) en Bassa (sweaters). Dankzij jullie
lopen wij er nog enigszins verzorgd bij. Bedankt.

) Tot slot natuurlijk de sportvereniging (bestuur, barmedewerkers,
schoonmakers, mensen van het onderhoud, etc.). Bedankt !

Volgens mij heb ik nu wel weer genoeg copy om in te leveren. Mocht ik iets of iemand vergeten zijn

te vermelden of te bedankten. Sorry .. dit was niet de bedoeling. Allemaal een prettige vakantie
toegewenst en tot volgend seizoen.

Alfred Broere
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IN DE SCHIJNWERPER

Naam : Danny Venema

Geboortedatum en —plaats : 15 november 1983 te Hoornaar
Schoolopleiding s HAVO

Beroep : nog niets, maar volgend jaar marinier

Hoe lang ben je al lid van onze vereniging?
3 jaar.

In welk elftal en op welke positie speel je?
Soms in het 1° soms in het 2°, in de voorhoede.

Met wie zou je graag een avondje willen stappen?
Froukje de Both.

Waar en hoe breng je 't liefst je vakantie door?
Zon, strand, als dat er maar is, is het goed.

Omschrijf jezelf in vijf woorden:
Moeilijk, laat ik liever aan anderen over.

Veel mensen vinden voetbal een echte mannensport en niets voor vrouwen, wat vind jij?
Het is eigenlijk ook een mannensport, maar ik vind het helemaal niet erg dat vrouwen
voetballen.

Waarvoor mogen ze je s nachts wakker maken?
Dan moet je wel met een hele goede reden komen, iets zoals dat het huis in de brand staat of
Z0.

Wie is jouw favoriete voetballer en waarom juist deze speler?
Figo, handige, mooie voetballer.

Wat vind jij de grootste ergernis in het verkeer?
Lesauto’s.

Wat vind je het belangrijkste van voetbal?
Sportiviteit.

Wat eet je het liefst?
Italiaans of Grieks.

Heb je naast voetbal nog andere hobby’s? Zo ja, welke?
Uitgaan.
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Geef een korte reactie op het volgende: mooiste muziek : van alles
favoriete voetbalclub : Ajax
Pim Fortuyn : jammer dat hij dood is
mooiste auto : Opel Calibra
liefde is: : heel belangrijk

Stel dat je een spelregel mag wijzigen of toevoegen, wat zou dat dan zijn?
Ik kan eigenlijk niets bedenken, ik vind het wel goed zoals het nu is.

Waar heb je een hekel aan/baal je van?
Op de bank zitten.

Noem een mooi/grappig moment wat je voor/tijdens of na een voetbalwedstrijd hebt
meegemaakt?
Dat was toen ik nog bij Stedoco in de jeugd voetbalde. Tijdens een wedstrijd waaide het erg

hard en de keeper wilde uitschieten, maar door de wind vloog de bal weer terug over hem
heen in het doel.

En het kampioensfeest met het 2° was super.

Wat vind je van ons clubblad?
Leuk, moet zeker zo door blijven gaan.

In welk t.v.-programma zou je weleens willen spelen/of willen presenteren?
Ik zou graag een keer in een speelfilm een grote rol willen spelen.

Geef een goede suggestie voor de aanpak van voetbalvandalen.
Volgens mij kan er echt weinig aan gedaan worden, maar iets zoals strenger en beter
controleren zou misschien iets zijn.

Wil je verder nog iets kwijt:
Weinig eigenlijk...

Uitslag verloting

Notaris mr. C.J. Dekker van Notarissenkantoor Van Leussen en Van den Breok in
Molenaarsgraaf heeft zaterdagmiddag 25 mei bij onze vereniging de trekking verricht van de
Jaarlijkse grote verloting. De notaris koppelde de volgende nummers aan de vijftien prijzen:
3890; 968; 702; 2760; 2972; 2958; 649; 1183; 758; 3299; 1074; 105; 2553; 738; 1382. De
hoofdprijs ter waarde van € 250,00 ging naar mevrouw R. v.d. Koppel te Almkerk.

Onze dank gaat uit naar allen die loten hebben gekocht. Er zijn 4500 loten van de hand
gegaan.

In het bijzonder een woord van dank aan Koen den Hartog en Niels Wallaard voor hun grote
inzet bij de organisatie van deze voor onze clubkas onmisbare verloting.

Het bestuur
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De eerste prijs!

Mag_ ik me even voorstellen: ik ben Ria van de Koppel, een zus van Elly de Jong. Ik koop al jaren
logtjes van Elly ten behoeve van de sportvereniging Noordeloos, maar ik ben helaas nog nooit in de
prijzen gevallen... Ook deze keer toen Elly op visite kwam vroeg ze of we de portemonnee
tevoorschijn wilden halen want ze had weer loten voor het goede doel te koop.

Zaterdagavond 25 mei ging de telefoon en ja hoor: dat was Elly die vertelde dat ik de eerste prijs
had gewonnen, en dat deze bestond uit maar liefst 250 euro. Ik was zeer verrast en blij omdat ik
nog nooit wat gewonnen heb!

Graag wil ik Yia deze weg de leden van de sportvereniging een prettige vakantie toewensen en voor
het nieuwe seizoen heel veel sportplezier!

groetjes, Ria van de Koppel uit Almkerk i

SVN CONTRIBUTIEBEDRAGEN PER 1 JULI 2002:

Ingaande 1 juli 2002 worden de volgende
contributiebedragen gehanteerd. De tarieven
zijn geindexeerd, zoals is afgesproken in de
leden vergadering, november 2001.

Bovendien 1is er rekening gehouden met een
verhoging van de contributieafdracht aan de
KNVB. Deze bedragen zullen door Els van den
Heuvel van de contributieadministratie in
rekening worden gebracht

Alle bedragen per jaar in euro’s

PER 1/7/2002

51,00 € 4,25 per m.

64,50 € 5,50 per m.

103,00 € 8,75 per m.

128,00 € 11,75 per m.
28,50 € 2,50 per m.
6,50 (minimumbedrag)

T/m 11 jaar €
12/17 3jaar €
18 t/m 20 jaar €
21 jaar en ouder €
rustende leden €
donateurs (per jaar) €
Het bestuur
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WOORDZOEKER

s

Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links, van beneden naar boven,
van boven naar beneden en diagonaal in het diagram verborgen. De letters mogen meer dan
eenmaal gebruikt worden. De overgebleven letters vormen, horizontaal, regel voor regel van boven
naar beneden gelezen, een trefwoord.
AFBETALEN IEPEN SPECU'LATIE
AFGEBAKKEN INLAATKLEP STEDENBOUWER
AMUSEREN INZIEN STUMPERIG
AMATOMISCH JANKEN TIJDENS
AURORA KETTERIJ TOPEINDE
BERGACHTIG KRUIDENREK TOTALITEIT
BIUMAAG NALATIG TRILVRIJ
BOERIN OBLATIE VIERHANDIG
DAARNA PIEKERAAR WIELENSMID
EDELAARDIG PLETSEN WOONGERIED
ELIXER PRAKTIJK ZAAIBLOEM
GAAFHEID RADIOMETER ZOETIG
GEVIJL SIKKEBAARD
HAAKGAREN SLOTREDE
S| TIUIMIP|EI|R l 1 GIW|IO|O|IN|G|E|B| 1 E| D
NIKIN|P|I MIPlA]|I Il | N|N|E | Z | N| I K| 2
EIR|E| X ]I LIE|IE|DIA|DIG|K|T|A|T|E|R]|O
DI D|IR|R|E|E}{L|L|[N]|I Il RIK|A|A|D|P|U|E
|IR|E|T|T|E|KIA|A[|T|O|T|A|L IV T|IE |1 | T
TIO|S R|IN|JU|T|E|H|T|O{M|BIA|B|E|N|D|I
B/|E|IU|S|T|IO|A|C|R|P|E|O|E(N|LIN|VI|E|G
NIDIM|K|M|O/|A]|I E A|lJ| B|G|T|O|E|R{NJ|A
P|IT|A|Tl|A|G|L l I {G|IA|/A|FIH|E|I | DIR|A
D S|A/R|VIN|S|V|IR|{NIRIA{AIM|R|O|E | M
P|lE|T R| D I S |1 K| K| E|B|A|A|R|D|K|WM
HIJW| B|/UJIE|N|S|T|E|D| E|N|B|O|JU|W|E|R|B
SIP|E|C|{UJL|A|T | EINIE RIA|G|K A|H

© De Denker, Vaassen

o

De oplossing van de vorige puzzel was: SPORTRIJWIEL.
De prijs gaat naar: B.C. de Jong
Van Brederodestraat 9.
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DAMESNIEUWS
Wedstrijdverslag Dames elftal

Helaas, helaas de vorige keer was ik te laat met het inleveren van het wedstrijdverslag. Dus
moest er toch wat over de dames in de clubkrant verschijnen!!

Dan volgt nu een zeer beknopt wedstrijdverslag van Noordeloos beste elftal : De DAMES!!!

Zaterdag 19 januari 2002

We moesten uit tegen OMC en wonnen met vier doelpunten voor ons en drie voor OMC.

Een wedstrijd waar ik op dit moment eigenlijk niets meer van weet. Dus maar even het mapje
erbij gepakt, dat Corrie zo goed voor ons bijhoudt.

We kwamen na tien minuten met 1-0 achter, niet echt leuk, maar was niet anders. We
kwamen na twintig minuten terug tot 1-1 een doelpunt van Elsje, natuurlijk zette we goed
door en konden we ( elsje) na 37 minuten de 1-2 maken. Nog net voor rust kwamen ze terug
tot 2-2, jammer.

Na de rust hebben we doorgeknokt en dat leverde de eindstand van 3-4 op.

Zaterdag 9 februari
Noordeloos da—IFC da
Toen hebben we niet gespeeld maar wel gewonnen met 6-1.

Zaterdag 16 februari

Stedoco da3 — Noordeloos da

Eerder in het seizoen hadden we al eens tegen hen gevoetbald, niet erg plezierig toen, dus er
moest nu iets anders gebeuren.

We gingen erg sterk van start en waren ook echt niet van plan om in Hoornaar punten te laten
liggen, maar natuurlijk waren ze sterker.

Het eerste doelpunt viel na 44 minuten met als gevolg dat we met 1-0 achterstand de rust
ingingen. Binnen tien minuten na de rust stonden we met 2-0 achter, jammer maar we bleven
vechten.

Dus in de laatste minuten van de wedstrijd kon Elsje nog 2-1 maken. We hadden hard geknokt
en mochten dus tevreden zijn met het 2-1 verlies, toch hadden we liever een puntje gepakt.

Zaterdag 16 maart

Wieldrecht da — Noordeloos da

Het lijkt alsof we een tijd niet hebben gevoetbald, dit valt echter mee, want op zulke
momenten redden Beate en Elsje je als wedstrijdsecretarissen ons met oefen wedstrijden.

Dit is nog kort geleden maar wil ik liever niet aan herinnert worden, waarom?? Dat volgt.

Na twintig minuten was het 1-1 Wilma scoorde voor ons. Zo gingen we ook de rust in alles
was nog mogelijk.

Na de rust stonden we als snel achter met 2-1 en het werd nog erger.............

Doordat een speelster erg ver doorkwam en iedereen als de bal had gemist werd er op doel
geschoten het doel was leeg alleen ....... IX ........ stond er nog, dus wat doe je dan in het
fanatieke gevoel van de wedstrijd, dan sla je die bal er gewoon uit. Stom, stom, stom, achteraf
gezien, maar de scheids was een schat ik kreeg natuurlijk een penalty tegen maar de rode
kaart bleef op zak, “een penalty is al erg genoeg” zo reageerde de scheids tegen mij.

Maar goed de penal ging erin en wij stonden met 3-1 achter. Dus we moesten maar eens hard
aan het werk, gelukkig scoorde Elsje en Mari€lle nog voor ons zodat we toch nog met een 3-3
naar huis gingen. Anneke kreeg helaas in de voorlaatste minuut uit, door een ongelukkig
ontmoeting met haar tegenstander, op moment van schrijven is Anneke redelijk herstelt.
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Zaterdag 23 maart -
Noordeloos da - Peursem da P

We moesten tegen Peursum vorige keer ging het goed 2-2, maar nu ging het wat minder,
binnen voor mijn gevoel tien minuten stonden we met 2-0 achter maar het werd nog erger
binnen een half uur stonden we met 4-0 achter. Gelukkig leerde we toen weer voetballen, dus
werd het nog voor rust 4-2 twee keer Elsje. In de 42%¢ minuur scoorde Mariélle nog 4-3 en in
de laatste minuten van de wedstrijd kreeg we nog een doelpunt tegen uitslag 5-3 verlies thuis
en dat is slordig!

Zaterdag 30 maart

Rijsoord da — Noordeloos da

Eigenlijk wil ik het hier niet over hebben. Een verlies van 5-0 waar we niet echt vrolijk van
werden. Toen moesten we ook nog tegelijk met onze tegenstanders onder een douche, niet
echt leuk.

Gelukkig was Petra er nog, die was jarig ( zij werd 20 jaar) en trakteerde op overheerlijke
koeken, Pe bedankt hé.

Zaterdag 6 april

Noordeloos da — Sleeuwijk da

Bij een wedstrijd tegen Sleeuwijk is het altijd weer afwachten hoe het gaat lopen. De vorige
keer uit hadden veel wedstrijden ervoor verloren en gaf Corrie een extra stimulans door
chinees te beloven bij winst, we wonnen toen. Deze keer werd het ook wel weer tijd dat we
zouden winnen, dus beloofde Geerte bij winst dat we naar de mac zouden gaan.

Natuurlijk is dat een grote stimulans voor ons en gingen we er hard tegenaan. Na een
kwartiertje kwamen we op voorsprong door een doelpunt van Elsje, Geerte die doorkreeg dat
ze moest trakteren wilde toch ook mee doen en scoorde na twintig minuten de twee-nul. We
kwamen in het ritme en gingen gewoon zo door, na 25 min de 3-0 door Rianne van Vuren. Na
35 minuten kregen we een penalty die Elsje goed afmaakte 4-0, Elsje was het nog niet zat dus
na 40 minuten maakte ze 5-0. Toen was het tijd om te rusten. Achterin hadden we het niet erg
druk dus was er al bijna direct een man op man situatie door ons geinstalleerd deze zou
blijven staan. Na de rust gingen we op ons gemakkie verder dus we scoorden nog een keer
6-0, we werden erg makkelijk dus kregen we er een tegen en toen was het Beate die nog voor
ons wist te scoren en wonnen we uiteindelijk met 7-1 erg leuk, vooral dat we naar de mac
zouden gaan. Inmiddels is besloten dat dit na de laatste training gebeurd dus we wachten met
smart af.

Dinsdag 23 april

RCD da — Noordeloos da

DINSDAG?? Ja door een spelers tekort aan hun kant en later nog wat problemen werd de
wedstrijd verzet naar een dinsdag een leuk idee maar wij reisden uiteindelijk met elf spelers
af, gelukkig zou Marijke nog komen in de tweede helft. We begonnen met een bliksemstart en
scoorde na 5 minuten de 0-1, door hoe kan het ook anders Elsje. Natuurlijk wilde we dat
houden maar kregen we na 10 minuten een penalty tegen door een handsbal van Geerte, deze
werd door RCD goed benut. Toen kregen we de strubbelingen en ging Cora ten onder aan een
al eerder ontstane blessure. Rond die tijd arriveerde Marijke die dus vrij snel de lege plek kon
innemen. Maar we waren flink aangeslagen dus net voor rust kwamen we met 2-1 en zelfs
met 3-1 achter. Na de rust ging het wat beter door een flinke peptalk maar in de 83%° minuut
kregen we toch nog een doelpunt tegen, we verloren met 4-1.

19




Toch wil ik even mijn complimenten geven aan iedereen die er wel was en hard geknokt
heeft. In het bijzonder Mariska die absoluut nog verder ging dan het uiterste.

Woensdag 1 mei

Noordeloos da — Rijswijkse Boys da

De laatste wedstrijd van het seizoen voor de zesde of zevende plek, we gingen natuurlijk voor
het eerste maar ..... De start was goed 1-0 door Elsje ( het wordt een beetje saai). Na ruim een
kwartier werd het gelijk. Na een half uur kwamen we op achterstand, nog vijf minuten later
kregen we er nog een tegen. Gelukkig weet Mari€lle wat scoren is en kwamen we nog voor
rust weer een beetje in de buurt. Ook deze wedstrijd waren we met weinig mensen en hebben
we een beroep gedaan op Mariétte Blokland die toch nog toe als een van de weinige meiden
in de jeugd voetbalt. Ze deed het erg goed en wij hopen dus dat ze ons elftal zo snel mogelijk
zal komen versterken, we wachten met smart op je Mariétte!!!. Maar goed de wedstrijd want
daar ging het om. Na rust ging het beter als voor de rust maar kregen we toch een doelpunt
tegen, we verloren met 2-4 en werden deze competitie zevende.

Ik vind het jammer om te moeten zeggen dat het seizoen al weer bijna over is, we zijn nog een
weekendje in Duitsland wezen voetballen en het toernooi komt nog maar dan is het echt over.
Dit was het laatste seizoen dat Piet en Wilma wekelijks met ons waren we zullen hen heel erg
missen en willen hen heel hartelijk bedanken voor alles wat ze in al die jaren voor ons gedaan
hebben!

Daarnaast wil ik de rest van ons team en de begeleiding bedanken voor alle keren dat een
ieder van ons toch weer kwam opdraven voor wedstrijden en trainingen en de droppot en alles
daaromheen wat zo vaak vergeten wordt.

Nog even een overzicht van onze top! scoorders

Elsje: 24 doelpunten
Mariélle: 5
Geerte: 3
RiannevV.:. 3
Bea: 2

Daarnaast scoorde Anja; Anneke, Beate, Claudia, Eline, Petra en Wilma allemaal 1 keer
Dat was het dan weer voor dit seizoen en hopelijk tot volgend jaar!

Ilona
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AANVOERDSTER DAMESELFTAL
Hallo allemaal,

Hier nog een klein stukje van de aanvoerster van het dameselftal. Veel heb ik niet te vertellen
want wij hebben al iemand die schrijft over onze voetbalresultaten. Onze trainster schrijft ook
al dus wat blijft er voor mij over. Het internationale toernooi in Duitsland misschien. Helaas,
pech voor mij want daar schrijft ook al iemand over. lets anders dan ?

Mijns inziens blijft er nog maar één ding over en dat is dat iemand na + 28 jaar lidmaatschap
afscheid neemt van ons elftal. Daar is genoeg over te schrijven zou je denken. Helaas, Wilma
heeft zelf te kennen gegeven een afscheidswoord te willen schrijven.

Rest mij nog een kans. Dat is het bedanken van nog iemand die afscheid neemt, Piet v.d.
Berg. Jarenlang is Piet onze vlagger en lei(ij)der geweest en nu zet hij er een punt achter. Piet
ontzettend bedankt voor al je werk.

Zoals reeds eerder vermeld stopt Wilma ook. Wilma langs deze weg wil ik je namens het
dameselftal ook bedanken voor alle gezellige en leuke voetbalmomenten.

Nu ik toch bezig ben wil ik ook Geerte (onze trainster) en Corrie (voor de morele steun en het
vullen van de dropjespot) bedanken. Als laatste wil ik Beate en Elsje bedanken voor het
wedstrijdsecretariaat. Mariette wil ik ook bedanken voor het meespelen met ons en ik hoop je
volgend seizoen weer te zien bij ons.

Zo, volgens mij heb ik nu iedereen gehad. Alleen onze trouwe supporters nog niet. Ook jullie
bedankt en hopelijk tot volgend seizoen.

Verder wens ik iedereen een fijne vakantie toe en tot het volgende seizoen.

Bea Trappenburg

 WISSE WASSE

GEBOORTE: Op 16 april 2002 is bij Leo en Henny Kool een zoon geboren.
Zij noemen hem Jesse. Van harte gefeliciteerd.

Ook bij Douwe en Natascha de Bruijn heeft gezinsuitbreiding
plaatsgevonden. Op 10 mei 2002 werden zij verblijd met een dochter en
zusje genaamd Iris. Ook jullie van harte gefeliciteerd.
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De Internationale voetbalavonturen van het dameselftal Noordeloos!

Tijdens het pinksterweekend hadden we de kans om ook op internationaal gebied door te
breken. We waren namelijk uitgenodigd door een Duits dameselftal om samen met nog een
aantal Duitse, Zwitserse en Nederlandse teams op hun toernooi te komen spelen. Ik weet
zeker dat we een diepe indruk hebben achter gelaten, door de 16° plek op te eisen.

Voor mij was het de eerste keer dat ik met mijn teamgenoten uit was, maar ik kan jullie
verzekeren dat ik over een aantal jaren nog steeds verhalen heb over dit weekend.

Het begon al bij het vertrek. Daar stonden we dan bij het voetbalveld met een gigantische berg
bagage. Dat konden we nooit allemaal meekrijgen als we zelf ook nog mee wilde. Gelukkig
hadden we Piet en Wilma, onze redders in nood. Zij waren zo vriendelijk om onze berg
bagage mee te nemen naar Duitsland.

Na een reuze gezellige reis en de opening van het toernooi, was het tijd, althans voor de
meeste van ons, om onze eerste internationale wedstrijd te spelen. In totaal moesten we die
dag vijf wedstrijden spelen, waarvan we er twee verloren, twee gelijk speelde en een wonnen.
Dit kwam door een schitterend doelpunt van Mariélle, dat zeker het resultaat was van de
heerlijke, ijskoude cola die ze had meegenomen. Aan het einde van de eerste dag moesten er
nog een aantal penalty's genomen worden om te beslissen voor welke plek we de tweede dag
zouden spelen. De penalty nemen ging ons niet zo goed af en we mochten de tweede dag gaan
strijden om de 16° en 17° plaats.

Voor Geerte eindigde de eerste dag niet zo fijn. Tijdens een van de laatste wedstrijden maakte
ze een verkeerde beweging en liep daarbij een zweepslag op. Voor haar betekende dit het
einde van het toernooi.

Eerst nog een lekkere Duitse douche en toen was het tijd om onze jeugdherberg eens op te
zoeken. We hadden twee acht persoonskamers, waarvan er een bestemd was voor onze vier
" love- duo's."

Na de spullen te hebben gedropt in de jeugdherberg, was het tijd om op zoek te gaan naar een
tentje waar we iets konden eten. Na een wandeling van ongeveer een half uur vonden we een
gezellig restaurantje. We hebben allemaal lekker zitten smikkelen, alleen bij Henk- Jan viel de
gyros niet zo goed, bleek de volgende dag.

Toen iedereen was uitgegeten hebben we met z'n alle de kermis bekeken. En wat was het
eerste dat we tegenkwamen? Een hele grote snoepkraam en ja hoor, Mari¢lle en Elsje
begonnen direct te scheppen en ze bleven maar scheppen. Pas na twee en een halve kilo
dachten ze dat het misschien tijd werd om maar eens te stoppen.
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h 60
meter de lucht in laten schieten in een grote bal. Hierna zijn we aan de wandeling terug |
begonnen en ook toen gebeurde er weer iets. Van een aantal putten die we onderweg tegen
kwamen waren de deksels verdwenen. De meeste hebben we zelf gevonden en terug gelegd,
maar een van de deksels was verdwenen. Het was te gevaarlijk om de put te laten voor wat hij | {
was, dus besloten we om bij een huis aan te bellen en te zeggen wat er aan de hand was. Na
een aantal huizen kwam er eindelijk iemand naar buiten om te kijken wat er aan de hand was.
De politie werd direct gebeld. Het putdeksel werd in de struiken gevonden en wij konden &
weer verder. Bij de jeugdherberg hebben we eerst nog wat met z'n alle gedronken en een potje
verstoppertje gedaan. Maar toen was het echt tijd om naar bed te gaan, want we moesten de
volgende dag weer fit zijn.

De volgende dag hebben we eerst lekker ontbeten en daarna moesten we ons voorbereiden op
de strijd om de plaatsen 16 en 17. De eerste wedstrijd werd gewonnen door een doelpunt van
Elsje en de tweede eindigde in een gelijk spel. Hierdoor hadden we de 16° plek veroverd.

's Avonds was er nog een gezellig afscheidsfeestje met prijsuitreiking. Dit betekende het einde
van ons 1° internationale toernooi.

Claudia Roos

bij afkeuring
gelegenheid
tot viussen
alleen ladent
van de S.V.N.
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OVERPEINZING VAN EEN VOETBALCARRIERE

Tja, het is er dan toch van gekomen. et

Ondanks het feit dat ik nog erg veel plezier heb in het spelletje, zie ik mij toch genoodzaakt
om te stoppen met voetballen.

Een slepende rug — en vooral ook mijn knie — blessure laten niet zoveel belasting meer toe. En
daarbij komt natuurlijk ook het feit dat ik wat ouder word en meisjes van 15 mij aan alle
kanten voorbij gaan lopen. Tosca zei altijd van tevoren tegen zo’n jonge tegenstandster hoe
oud ze was en hoeveel ze scheelden, vast als excuus.

Toen ik op de voetbal kwam was ik €¢én van de jongsten in het team en moest alles nog leren,
maar trainen deed ik in die tijd zelden, dus het heeft lang geduurd voor ik het een beetje onder
de knie had en een beetje meetelde. Ik ben altijd verdediger geweest, hoewel ik de laatste
jaren ook veel op het middenveld heb gespeeld en het lekkere gevoel van scoren mocht
meemaken. In die begintijd hadden we nog vaak échte —offici€le- scheidsrechters,
ongelooflijk, als je ziet hoeveel moeite we nu — en wij zijn niet de enige — wekelijks moeten
doen om een clubscheidsrechter te vinden.

Er is sinds toen veel veranderd en eigenlijk ook weer niet. Er staan nog steeds 1 keeper en 10
veldspelers op het veld en wie de meeste goals maakt die wint, of je nou 2 of 3 punten krijgt.
Het niveau van het damesvoetbal zal zeker omhoog zijn gegaan, maar aan de andere kant,
vrouwenvoetbal blijft vrouwenvoetbal, ook al kijk je naar het hoogste niveau, het is niet te
vergelijken met mannenvoetbal. Ik denk wel eens dat de vrouwelijke lichaamsbouw er mee te
maken heeft; die brede heupen zijn alleen maar lastig en over de rest hebben we het maar niet.
Je ziet nu wel dat meisjes veel jonger beginnen met voetballen, al vanaf de F-jes zie je kleine
meisjes meespelen, hartstikke goed. Toen ik begon kwam Geerte er op, die was 10, dat
vonden we toen super puppy! Misschien komt het ooit nog wel goed met het vrouwenvoetbal.

Het zou leuk zijn om alle hoogte- en dieptepunten van al die bijna 28 voetbaljaren op te
noemen, maar bijna niemand weet er meer van.

Een paar dingen wil ik echter toch aanhalen, dat is toch een beetje het idee achter een
overpeinzing hé.

Mijn eerste trainer was Arie Bassa, wie kent hem nog, een idealist, ons toernooi draagt nog
steeds zijn naam. Van de eerste resultaten uit die jaren weet ik niet veel meer, dat staat
misschien nog ergens in een archief vermeld of zo?

Tk weet van een seizoen met Nico Vuurens, toen speelden we heel goed, alleen één ploeg
bleef boven ons staan, ondanks dat we 2 keer van hen wonnen: Pellikaan uit Zwijndrecht. Zij
kampioen dus, en wat denk je, houden ze meteen daarna op met bestaan en wij geen
kampioensfeest. Maar toch promotie, tevens de eerste en laatste keer (tot nu toe). Een grote
verrassing: lunchen in de Boterhoeve, muziek en nieuwe trainingspakken, echt te gek was dat.
Ook een hoogtepunt vond ik ons 25-jarig bestaan. We hebben het gevierd met een geweldig
leuke reiinie — vooral leuk voor de oudjes! -, een toernooi met dezelfde oudjes en een receptie,
allemaal opgetut stonden we handjes te schudden. Het heeft wel een paar keer weinig
gescheeld of we hadden die 25 jaar niet gehaald. Jarenlang hadden we te weinig leden — bij
ons vrouwen is er een vrij groot verloop -. Afgelopen jaar nog, waren we op sterven na dood.
Met doordeweeks spelen maakten we het seizoen af. En zoals altijd kwam het toch nog goed,
5 nieuwe leden redden ons elftal en ik, die toen eigenlijk al zou stoppen, besloot dan nog maar
een jaartje door te gaan. We hebben met de meiden ook erg leuke dingen gedaan: een paar
keer een lang weekend in een huisje; iedereen bekaf van te weinig slaap, maar gez¢llig!
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We deden ook veel aan sauna-bezoek, die huurden we af voor 15 vrouwen, tussendoor aten
we Marsen en Nutsen en na afloop bezochten we de friettent om de hoek, ja, sauna: goed voor
de lijn!

In playbacken waren we ook goed, we deden mee in Meerkerk, allemaal zwart geschminkt,
behalve Agnes, die Raymond van ’t Groenewoud was. En met het 50-jarig bestaan van SVN
deden we diverse artiesten na elkaar na, zenuwslopend, maar ook weer oergezellig.

Dat we een (h)echt team zijn bewezen we 5 jaar geleden, toen we meededen met de optocht:
haremdames met 1 haremman. We maakten alles zelf, ook onze harempakjes en sieraden en
uiteraard de kar, wat een werk. We zagen er prachtig uit, inclusief tamboerijnen en
haremmuziek en we rekenden helemaal op een prijs, desnoods de poedel, maar helaas, iets te
frivool denk ik voor de jury: geen prijs.

Wat ga ik eigenlijk een boel missen!

Tijd voor wat dieptepunten, want die waren er ook.

Mijn persoonlijk dieptepunt was dat ik een jaar niet heb kunnen spelen, vanwege een
rugblessure, heel frustrerend. Ik heb toen overwogen om te stoppen, maar met goede therapie
en oefeningen ging het gelukkig weer.

Dieptepunten voor het elftal waren voornamelijk het regelmatig terugkerende feit van te
weinig speelsters. Daarnaast was er ook wel eens een trainersprobleem. Of er was er nergens
een te vinden, of we hadden er een en die voldeed dan van geen kanten, sterker nog, we
ergerden ons enorm en dat was dan vaak wederzijds. We hebben er zelfs één, naar zijn eigen
zeggen, een hartkwaal bezorgd. Ja, damestrainer zijn is niet makkelijk. Vrouwen hebben altijd
een weerwoord en altijd wat te zeiken of te janken (niet mijn woorden).

Maar goed, nu hebben we een vrouw als trainer, die ons door en door kent en het beste uit ons
probeert te halen, wat soms lukt, soms wordt ze ook wel eens moedeloos van ons, arme
Geerte.

Nu, aan het eind van deze overpeinzing wil ik toch nog even zeggen dat ik —wij allemaal- op
de valreep nog international geworden zijn. We hebben namelijk meegedaan aan een toernooi
bij Fortuna Dilkrath in Duitsland en gespeeld tegen Duitse en Zwitsere ploegen, een heel
bijzondere ervaring. Er deden nog meer Nederlandse teams mee en sport verbroederd
inderdaad, want alle Nederlandse clubs spanden samen tegen vooral de Zwitsers, na lafhartig
gedrag van hun kant. En natuurlijk moesten de Schiri’s (scheidsen) het ook ontgelden, hun
eigen schuld.

We hebben wat ontberingen moeten doorstaan: gemene Duitse muggen, géén w.c., géén
vlaggers langs de lijn, regen enz. enz. enz. maar het was heel gezellig en naar ik aanneem
voor de rest zeker voor herhaling vatbaar.

Rest mij nog om mijn man Piet te bedanken voor het vele vlaggen en halen en brengen en
geestelijk begeleiden van ons dames en iedereen waarmee ik gevoetbald heb voor de
gezelligheid, die ik echt zal gaan missen.

Maar ik kom vast nog wel eens trainen of zo maar lopen, een mens moet in beweging blijven
toch, en ik hoop dat de andere vrouwen en meisjes er voor zorgen dat ik over 25 jaar nog
steeds naar een wedstrijd van Noordeloos dames 1 kan gaan kijken. P

Wilma. |
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B-JUNIOREN

Het laatste stukje van dit seizoen is een positief stukje. O

Zoals je in de vorige clubkrant hebt kunnen lezen gingen we met de B-junioren voor het
kampioenschap. We bleven onze wedstrijden winnen en uiteindelijk bleef alleen Altena Bl
als concurrent over, maar aangezien we hun niet meer tegenkwamen konden we met onze een
na laatste wedstrijd uit tegen Heukelum kampioen worden!

We begonnen zeer goed en kwamen na zo’n 10 minuten op voorsprong, iets later werd het 0-2
en vanaf dat moment werd het minder. We gingen wat slordiger spelen, maar we gaven geen
kansen weg, dus was de ruststand 0-2 in ons voordeel! In de kleedkamer werd van alles
besproken wat te doen, maar eerst nog een 2° helft spelen. Nadat ik de jongens nog had
gewaarschuwd, leek het of de zenuwen groter werden. Zeker nadat Heukelum scoorde en
restte ons nog maar één ding te doen: werken, werken en nog eens werken. Dan maar wat
minder mooi. Een voordeel was dat het 2° elftal ook op Heukelum moest voetballen en ons
flink deden aanmoedigen, zodat we uiteindelijk toch de voorsprong konden behouden en het
kampioenschap binnen was. Na bloemen en zo is het een zeer gezellige dag geworden. Eten
en drinken in de kantine, op de kar met Theo door het dorp en ’s avonds naar de Ponda! Een
dag om niet te vergeten!!

Uiteindelijk wil ik iedereen bedanken die mij en deze groep hebben geholpen met het behalen
van ons kampioenschap en een prettige vakantie toewensen.

René Bassa,
Trainer/leider

RABO —23 JAAR

Over deze competitie heb ik maar een paar dingen over te zeggen en dat is dat we ons doel
hebben gehaald!!!

In dit toernooi zijn eigenlijk 5 prijzen te verdienen.

De 1° plaats, maar dat zou een te hoog doel zijn geweest.

De penalty Bokaal: dat zou te doen zijn geweest en de Fair Play Cup 1°, 2¢ en 3° en aangezien
je dan afhankelijk bent van scheidsrechters en hoe je eigen team zich gedraagd, hadden we
besloten om die penalty bokaal binnen te slepen en dat is ons ook nog gelukt!

Na een verloren wedstrijd tegen Streefkerk misten we ook nog eens 2 penals. Gelukkig was
dit geoorloofd. Op de finale dag in Nieuw-Lekkerland speelden we tegen De Alblas om de 9¢
en 10° plaats. We verloren en toch had ik mijn doel bereikt om in ieder geval niet allerlaatste
te worden.

Dit zal ook volgend jaar de doelstelling zijn, maar vooral om de jeugd te laten wennen aan het
senioren voetbal. We hebben een jonge groep waarmee we voorlopig mee door kunnen gaan!

Leider René Bassa
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KAMPIOEN!!! DAT MOET GEVIERD WORDEN!
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NOORDELOOS B KAMPIOEN 20012002

Noordeloos B is dit jaar het enige team van Noordeloos dat dit jaar kampioen is geworden, en
daar zijn wij zeer trots op. We hebben er hard voor moeten werken, maar het was zeker de
moeite waard. Even wat feiten op een rijtje:

Aantal gewonnen wedstrijden: 17

Aantal keren gelijk gespeeld: 2

Aantal verloren wedstrijden: 1

Aantal doelpunten voor: 83

Aantal doelpunten van Menno van Driest: 20
Aantal mislukte hakballen van Menno: 2000

Aantal door Menno gekopte ballen: 0

Aantal doelpunten tegen: 16

Aantal wedstrijden dat Noordeloos B de nul hield: 9
Aantal wedstrijden dat de tegenstander de nul hield: 0
Grootste vis gevangen door Jan-Philip

Om het goede seizoen te vieren en om de zeer goede teamspirit te benadrukken, hebben wij
op vrijdag 24 mei met de hele B, met onze trainers René Bassa en Wim de Jong en nog een
aantal anderen bij Jan-Philip de Koning thuis gebarbecued, nadat wij met het team en René
waren gaan vissen. Meer daarover kunt u lezen op www.noordeloos.nl.

DVERTEERDERS
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Ik denk dat ik namens de hele B spreek als ik zeg dat wij met z’n allen een hartstikke leuk jaar
hebben gehad,

Henk Bovekerk, aanvoerder Noordeloos B

OPROEP

Voor het volgend seizoen zoeken wij nog trainers en/of leiders voor onze
jeugdelftallen.

Met name bij de junioren, die wel eens ’s middags voetballen, zijn we dringend op
zoek naar leiders.

Heeft u zin om een elftal te begeleiden, meldt u zich dan bij mij (Perry Blokland).

We kunnen dan altijd overleggen welk elftal u wilt begeleiden. Uw keus zal (bijna)

altijd ingewilligd worden. _— \
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LEIDERS F-PUPILLEN

In de vorige clubkrant schreef ik nog dat de F bovenaan stond. Helaas bleken we onze
goede vorm niet vast te kunnen houden en gingen de volgende twee thuiswedstrijden
tegen GJS en Schelluinen verloren. Toen we ook nog uit bij GJS verloren, was de
kans op een kampioenschap helemaal verkeken.

Wat ons de eerste wedstrijden nog wel lukte, lukte nu helemaal niet meer. We konden
zelf moeilijk scoren en de tegenstanders hadden aan een klein kansje genoeg. Kortom
het zat ons niet mee. Dat was ook thuis tegen Vuren het geval. Met de rust stonden we
verdiend met 1-0 achter, maar in de tweede helft waren we veel beter en kregen veel
kansen. Het werd dan ook 1-1 en het wachten was op de 2-1 van ons. Maar die viel
maar niet. Een puntje dan maar dachten we. Echter in de allerlaatste minuut werd een
overtreding op Patrick niet bestraft en ging Vuren ervandoor. Ze zette de bal voor en
ongelukkigerwijs verdween de bal via een verdediger van ons in het eigen doel.

De volgende wedstrijd moesten we naar Schelluinen die bovenaan stonden. We waren
van plan om eindelijk weer eens te winnen en speelden een goede wedstrijd. Na een
0-0 ruststand maakten we al snel in de tweede helft 1-0. Zoals we al verwacht hadden
was de scheidsrechter daarna helemaal voor Schelluinen en mochten zij alles en wij
niets meer. Desondanks kregen we nog kansen. Maar ook Schelluinen kreeg die en zij
maakten 1-1. Omdat zij moesten winnen om aan kop te blijven liet de scheidsrechter
nog zo’n 10 minuten te lang spelen, maar we gaven geen krimp en haalden zo een
puntje binnen. Jammer was het dat door dat (te) lange spelen, we geen penalties meer
mochten nemen. Twee andere ploegen stonden immers al zo’n 10 minuten te wachten
om te beginnen.

(Na afloop hebben wij Schelluinen dan ook maar de tip te geven om wat meer tijd
tussen de wedstrijden te plannen. Zeker als ze om te winnen steeds wat langer willen
doorspelen).

Door dit gelijke spel van Schelluinen is GJS kampioen geworden.

De laatste wedstrijd tegen Beesd ging helaas ook verloren.

De tournooien deden we het veel beter. Bij het eerste tournooi bij de Alblas kampten
we met een tekort aan spelers, maar de vervangers deden het uitstekend en dat
tournooi werd winnend afgesloten. We geven eerlijk toe dat dat wel door wat hulp
van de E kwam, maar het waren toch zeker geen slechte tegenstanders.

Het zwaluwentournooi bij SVW hebben we met een tweede plaats afgesloten. De
eerste wedstrijd verloren we onnodig tegen SVW. Daarna wonnen we knap van
Nieuw-Lekkerland en Rijsoord. De laatste wedstrijd was tegen Arkel F1. In de
stromende regen bleken die veel te sterk en we verloren kansloos met 7-0.

Het volgende seizoen moeten we afscheid nemen van Art, maar voor de rest blijft het
hele elftal hetzelfde. Waarschijnlijk krijgen we er ook nog wat nieuwe gezichten bij.
We verheugen ons daar al op want “hoe meer zielen, hoe meer (voetbal)vreugd” .%

0]

Tenslotte wens ik iedereen een prettige en sportieve vakantie.

Perry Blokland
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De redaktie heeft vergeten om in het vorige clubblad de belevenissen van het 4° elftal op te
nemen. Daarvoor excuus! Hieronder alsnog dit stukje.

Het 4-de elftal.

Vrijdagavond 8 maart 2002. Sinds de vorige editie van het clubblad is ons elftal niet veel in
aktie geweest. Toch wil ik verslag doen van enkele wedstrijden die we gespeeld hebben.

8 december 2001 Noordeloos-4 Streefkerk-5, uitslag 1-5.

Het is 8 december. De velden zijn nat en koud, het heeft gevroren die nacht. Volgens het
programma spelen zowel het 2%, 3° als het 4° vandaag thuis. Gezien de conditie van de velden al
maar ook het aantal geblesseerden/afwezigen bij m.n. het eerste, wordt besloten dat het 2° elftal
niet speelt deze dag. Wij mogen op het hoofdveld. Op papier hebben we de beschikking over
14 spelers. Twee minuten voor aanvang wedstrijd staan nog slechts 8 man op het veld. We zijn
de wedstrijd uiteindelijk met 10 man begonnen. Na een minuut of 10 waren we met 11. Hoewel
de uitslag anders doet vermoeden waren beide ploegen redelijk gelijkwaardig aan elkaar. Het
verschil zat hem in het loopvermogen van Streefkerk. De voorhoede van Streefkerk kon
namelijk net iets harder lopen dan onze achterhoede. Nadat we het eerste doelpunt hadden
moeten incasseren, zochten we te gehaast de tegenaanval. Hierdoor leden we onnodig veel
balverlies. Toch kregen we een aantal goede kansen. Helaas hadden we weinig geluk by de
afwerking. De ruststand was 0-3. Vol goede moed kwamen we na de thee weer op het veld.
De eerste de beste uitval van Streefkerk betekende 0-4. Laurens maakte onze ere treffer en ook
Streefkerk wist nog een keer te scoren. Het was een sportieve wedstrijd en de scheidsrechter
had een gemakkelijke middag.

19 januari 2002 Noordeloos-4 S.C. Gorcum-2 uitslag 0-0.

De eerste wedstrijd in het nieuwe jaar. Na de wedstrijd zullen we voor het eerst onze
versnapering met euro’s moeten voldoen. Onze tegenstander is het tweede elftal van S.C.
Gorcum. Dit elftal lijkt wel op een vreemdelingen legioen, en de voertaal is engels.

We hebben even weinig punten dus het belooft een aardig potje te kunnen worden. Beide
ploegen bleken inderdaad gelijkwaardig en de beginstand werd dan ook de eindstand, 0-0. Om
dit resultaat te bereiken waren overigens wel een paar spectaculaire reddingen nodig van onze
goalie.

De tegenstander was niet zozeer onder de indruk van ons spel, maar er was vooral veel
verwondering en bewondering voor de leiding. Onze trouwe en vaste grensjaagster Wilma en
de zeer goed leidende Geerte verdienden dan ook alle lof. Beide dames oogsten na afloop van
de wedstrijd veel complimenten van alle spelers. Een aantal tegenstanders uitten hun
dankbaarheid zelfs met zoenen, zodat Geerte en Wilma een extra goed gevoel aan deze

wedstrijd over hielden. A§>
'\ | j
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26 januari 2002 Peursum-5 Noordeloos-4 uitslag 5-2.

De thuis wedstrijd tegen Peursum hadden we met 12-0 verloren. Deze afgang was geen
aanlokkelijk vooruitzicht voor deze zaterdagmiddag besteding. Na wat denk en puzzle werk
was er een speelwijze bedacht. Deze betaalde zich gezien de uitslag niet geheel uit. Maar de
wedstrijd was zeker geen 1-richtingsverkeer. Helaas voor ons was Peursum de meest gelukkige
ploeg en ook de verdiende winnaar maar het had anders kunnen lopen.

02 februari 2002 Noordeloos-4 S.V. Leerdamsport ‘55-3  uitslag 0-8.

Ook over deze wedstrijd kunnen we kort zijn. Leerdamsport is samen met S.V.W. in de race
om het kampioenschap. Zij winnen met gemiddeld 10-1. Voor ons derhalve weinig eer te
behalen. Al vroeg in de wedstrijd werd een speler van Leerdamsport van het veld gezonden.
Dat mocht voor ons niet baten voor de rust werd de eindstand al bereikt.

Gijs Moerings,
aanvoerder van het 4-de.
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D-pupillen

Zo, dit is alweer het laatste verslag van de D-pupillen in het seizoen 200112002. We hebben veel
kunnen voetballen met onze D. maar liefst 14 wedstrijden na de winterstop en nog een aantal
oefenwedstrijden. De competitie is helaas niet zo goed verlopen, want we zijn laatste geworden. Heel
jammer want er heeft best wel wat meer ingezeten. Uitslagen als 1-3, 2-2, 4-2, 4-1, 2-1, 3-6 en 3-4
hadden veel gunstiger kunnen uitpakken. Helaas hadden we vaak net niet het geluk om deze
wedstrijden te winnen of gelijk te spelen. Best wel jammer, omdat we vaak helemaal niet slechter
waren dan onze tegenstanders. De kampioen in onze klasse is Alem. Van hen verloren we twee keer
maar met 1 doelpunt verschil. Uit bij hen waren we zelfs de betere ploeg! Toch kan ik wel een reden
geven waarom wij laatste zijn geworden en niet bijvoorbeeld kampioen. We misten op de beslissende
momenten wat fanatisme in het zeven-tal. Als iedereen denkt dat een ander het vuile werk wel even
opknapt (verdedigen!!!!) dan gebeurt er juist helemaal niets en krijg je vanzelf doelpunten tegen. Je
moet er wel met zijn allen tegenaan gaan en dan pas zul je betere resultaten gaan halen. Een goede
leer voor het volgende seizoen zullen we maar zeggen.

In mei hebben we nog wel doorgetraind en hebben we nog meegedaan aan het Zwaluwen-
jeugdtoernooi. Een D-pupillen toernooi op een groot veld, dus dat was wel even wennen voor
iedereen. De eerste twee wedstrijden verloren we eigenlijk kansloos. Op zich geen schande, want deze
teams hadden al een jaar lang op een groot veld gevoetbald. De laatste wedstrijd was tegen Spijk en
die speelde we toch mooi gelijk, hulde. Het was een leuke en gezellige dag en dat is natuurlijk ook
belangrijk!!

Een aantal jongens gaan volgend seizoen naar de C. De rest zal net als dit jaar in een D-zevental
competitie gaan uitkomen. We wensen hun veel succes en voetbalplezier.

Wij, Piet en Erik, stoppen met het leiderschap. We hebben het twee jaar met veel plezier gedaan en
willen jullie dan ook bedanken voor de leuke tijd.

Piet en Erik

Jeugdvoorzitter

Dit zal mijn laatste stukje zijn als jeugdvoorzitter van Noordeloos. 1k heb namelijk besloten om er een
punt achter te zetten. Ik heb vanaf mijn achttiende, nu negen jaar geleden verschillende dingen
bekleed bij de jeugd van Noordeloos. Ik ben begonnen als wedstrijdsecretaris van de jeugd, ben op
mijn twintigste leider geworden van de E-pupillen en ben de laatste vier jaar jeugdvoorzitter geweest
en was ook dit seizoen nog leider van de D-pupillen.

De laatste tijd kreeg ik het gevoel dat ik al die werkzaamheden een beetje als een verplichting ging
zien. Dit was voor mij het moment om eens goed na te denken of ik zo wel verder wilde gaan, want
het is natuurlijk wel vrijwilligerswerk en dat moet je met plezier doen! Na lang wikken en wegen heb
ik besloten om met al mijn taken binnen de jeugd te stoppen. lk heb alles met veel plezier gedaan en
ik hoop dat mijn opvolgers er net zo enthousiast tegenaan gaan als ik deed toen ik net achttien werd.
Wie die opvolgers zijn is op dit moment nog niet bekend en het zal wel moeilijk worden om nieuwe
mensen te vinden, want er zijn namelijk meerdere mensen die stoppen met hun functie binnen de
jeugd. Zo zoeken we nog mensen voor de F, E, D, C en de B. We hebben echt nieuwe leiders nodig
dus meld je alsjeblieft aan!!

De jeugd van Noordeloos is wel onze toekomst en die toekomst mag nooit en te nimmer verloren
gaan, dus roep ik iedereen op om volgend seizoen het jeugdvoetbal te steunen. Al is het maar door af
en toe een wedstrijdje te fluiten! Echt we moeten er met zijn allen voor zorgen dat we als vereniging
niet doodbloeden! Het is in ieder geval niet te laat, want er zijn nog genoeg enthousiaste mensen,
maar laat dit wel een waarschuwing zijn!

Groetjes Erik de Jong
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